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EDITORIAAL 
 

Beste bewoners, familieleden, medewerkers, vrijwilligers en 

sympathisanten, 
 

Na een paar warme oproepen van onze kant, kon ons 

woonzorgcentrum al op verschillende nieuwe vrijwilligers 

rekenen. Voor het riksjarijden, voor het begeleiden van 

wandelingen, voor extra gezelschap. Elk nieuw gezicht betekent 

ook een nieuw karakter en een nieuw verhaal. Het liefst zouden 

we al deze vrijwilligers in het zonnetje zetten. Daar is in ons grote 

huis wel genoeg plaats voor, maar helaas niet in ons 

VincentiusNieuws. Onder “Personeel in de kijker” vindt u alvast 

het verhaal achter Jeannine, de nieuwste aanwinst van 

Klaproosveld, en we hopen dat onze talloze andere weldoeners 

mettertijd ook aan bod zullen komen in deze krant! 

 

Achter de schermen wordt het overleg in verband met de 

Dorpsdag intenser. Wij zijn vastberaden om op deze dag onze 

stempel van hartelijkheid, deskundigheid, verbondenheid en 

verantwoordelijkheid op Ekeren te drukken. Details zullen op 

een later moment nog duidelijk gecommuniceerd worden. Wat 

het nóg spannender maakt: Wij zullen deelnemen met een 

dubbel doel: enerzijds de buitenwereld uitnodigen om binnen 

een kijkje te nemen, anderzijds onze bewoners uitnodigen om 

een kijkje in de buitenwereld te nemen. Familieleden en 

mantelzorgers worden van harte uitgenodigd om ons te helpen 

bij het nastreven van dit doel! 

 

Veel leesplezier! 
 

Het redactieteam 
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PASTORAAL NIEUWS 
 

Wie kracht put uit het christelijke geloof, of wie zich gewoon laat 

inspireren door het spirituele, zal de komende periode zijn hartje 

kunnen ophalen! 

Als kleine kinderen leerden we al over de religieuze lading van 

de maand mei. In de lessen catechese, én door de verschillende 

vrije dagen. Lekker uitslapen, in plaats van vóór 7 uur uit bed 

gesleept worden door je ouders om op tijd op school te geraken. 

Wie zou zo’n heerlijke herinnering niet koesteren? 

Hemelvaart valt dit jaar op 18 mei. Zoals de naam al doet 

vermoeden, staat deze dag in het teken van de hemelvaart van 

Jezus naar zijn vader in de 

hemel. Naar een oude 

traditie trekken sommige 

mensen er op deze dag in 

de vroege uurtjes op uit, om 

blootvoets over dauw te 

gaan wandelen. Volgens 

het volksgeloof zou een 

wandeling over verse dauw op Hemelvaartsdag, magische 

krachten geven. Het bestrijdt ouderdom, geneest 

huidaandoeningen en voorkomt zomersproeten. Dat laatste 

houden we in gedachten voor de zomer! 

 

Na Hemelvaart maken we ons stilletjes aan gereed voor 

Pinksteren. Dit is de dag van de “uitstorting van de Heilige 

Geest”, waarmee het christelijke geloof geboren werd. Eerste en 

Tweede Pinksterdag vallen dit jaar op zondag 28 en maandag 

29 mei. 
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Het verhaal van Pinksteren is 

echt bijzonder. Gelovigen 

waren in een huis 

bijeengekomen, toen er binnen 

plotsklaps een geluid van een 

grote windvlaag zich voordeed 

en er een soort vlammen 

verschenen die zich boven de 

hoofden van de aanwezigen 

verspreidden – beter bekend 

als 'vurige tongen'. De 

gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen 

buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde 

talen te verkondigen, met als gevolg dat er een grote massa 

mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De 

apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange 

toespraak, waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen 

aansloten! 

 

Op zondag 4 juni vindt Trinitas plaats, of om het met de 

Nederlandse term te zeggen: Dag van de Heilige Drievuldigheid. 

De Heilige Drievuldigheid of Triniteit verwijst naar de 

theologische opvatting, dat er één God bestaat in drie goddelijke 

personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is een 

dag waar we niet bijzonder veel bij stilstaan, maar toch ligt de 

bijhorende opvatting aan de basis van het geloof zoals we dat 

vandaag kennen. 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 MEI TOT 15 JUNI 

 
 
Vrijdag 19 mei 2023 om 14u.  

Gebedsviering in het teken van O.L.H. Hemelvaart 
voorgegaan door Luk Patroons. 

 
Vrijdag 26 mei 2023 om 14u. 

Gebedsviering in het teken van Pinksteren, voorgegaan 
door Lut Crève. 
 

Vrijdag 9 juni 2023 om 14u. 
Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève.  

 
 

De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria 
op het gelijkvloers. 
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HUISKALENDER 
 

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per 

woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. 

Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ma 15 mei:  14u Zangstonde in de cafetaria 
 

Di 16 mei: 14u Wandelen met Katrin 
   

Woe 17 mei:  10u Marktbezoek 
 

Do 18 mei:  Hemelvaart – weekenddienst 
 

Ma 22 mei: 10u Krantenuurtje met Lena (op Rozentuin) 
 

Di 23 mei: Wandelen met Katrin 
 

Woe 24 mei: 10u Marktbezoek 
 

Do 25 mei: Bingo in de cafetaria 
 

Vrij 26 mei: 14u Lezen met Miek (op Tulpenhof) 
 

Ma 29 mei:  Pinkstermaandag - weekenddienst 
 

Di 30 mei: 14u Wandelen met Katrin 
 

Woe 31 mei: 10u Marktbezoek 
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Zon 4 juni:  13u – 19u Dorpsdag Ekeren 
 

Di 6 juni:   14u Wandelen met Katrin Sint-Laurentiuskerk 

   (orgelconcert) 
 

Woe 7 juni: 10u Marktbezoek   
 

Vrij 9 juni:  14u Lezen met Miek (op Tulpenhof) 
 

Ma 5 juni:  10u Krantenuurtje met Lena (op Rozentuin) 
 

Ma 12 juni: 14u Zangstonde in de cafetaria 
 

Di 13 juni: 14u Wandelen met Katrin 
 

Woe 14 juni: 10u Marktbezoek  
 

Don 15 juni: 14u Contactkoor in de kapel 
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Zondag 4 juni   

Geniet u samen met ons van de Dorpsdag en 

Bierpruverfeesten? 

U zal het wellicht wel al vernomen hebben. Vanaf dit jaar vormen 

de jaarlijkse Dorpsdag en de Bierpruverfeesten samen één groot 

evenement, Heerlijk Ekeren.  Stip dus alvast 4 juni aan op uw 

kalender.   Tal van verenigingen, stedelijke diensten, scholen, 

handelaars én brouwers zullen die dag de handen in elkaar slaan 

om ervoor te zorgen dat deze zondag één groot feestelijk 

gebeuren zal worden. Hierbij kunnen ze bovendien ook rekenen 

op de muzikale klanken van: ‘Harmonieorkest Labore et 

Constantia’, de ‘Bigband Sint-Cecilia’ en coverbands: ‘The 

Frontbrakers’ en ‘Boney & The Fannies’. 

Een vernieuwde versie van de vertrouwde Dorpsdag dus die, net 

als ons woonzorgcentrum dankzij de nieuwbouw, een 

gedaantewissel heeft ondergaan.  We maken van de 

gelegenheid gebruik om onze “ nieuwe” deuren open te stellen 

voor het grote publiek en nodigen voorbijgangers uit om de sfeer 

van ons huis op te snuiven.  

We doen ook graag een warme oproep aan familie, vrienden en 

mantelzorgers om samen met hun dierbaren de kans te grijpen 

ten volle van deze dag te genieten.  Samen kuieren door de 

Ekerse straten, genieten van een lekkere snack of een lokaal 

biertje en ongedwongen ontmoetingen met oude bekenden of 

nieuwe gezichten, zijn voor onze bewoners momenten van 

onschatbare waarde.  Wij hopen u daarnaast ook aan onze stand 

te mogen begroeten. Onze medewerkers doen actief mee, maar 

extra helpende handen zijn ook steeds van harte welkom.  

Wees erbij! 
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 TERUGBLIK         
 

De wandeling van 25 april 

bracht ons allemaal aan het 

stralen, zoals de zon! Met 

een aangename lente-

warmte trokken we er talrijk 

op uit: 22 gegadigden! Ver 

moesten we niet zoeken 

naar vermaak tijdens onze 

wandeling: Op het Kristus 

Koningplein hielden we halt om toe te kijken hoe leerlingen van 

een naburig schooltje een hindernissenparcours aflegden met de 

fiets. We hebben 

gesupporterd als 

echte fans. 

Vervolgens zochten 

we de luxe op in het 

Villapark, dit was 

voor onze “rolstoel-

duwers” een echte 

sportoefening! Modder, diepe plassen en een oneffen weggetje 

zorgden even voor spanning, maar gelukkig zijn onze 

begeleiders altijd dapper en 

optimistisch! Door kundig te 

manoeuvreren konden we 

de tocht tussen de 

indrukwekkende villa’s toch 

aan. Bewoners én 

medewerkers droomden 

weg bij de grootte en de 

mooie architectuur van de 

huizen in deze wijk. 
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Via de Oude Landen maakten we de doorsteek naar het 

Veltwijckpark. Aan het gemeentehuis, dat steeds weer doet 

denken aan onze favoriete sprookjes, moesten we even op adem 

komen. Bewoners namen plaats op een bankje en medewerkers 

luisterden aandachtig naar de verhalen die naar boven kwamen. 

Zo vertelde Agnes van het Dagcentrum een heel bijzonder 

verhaal:  

Toen zij een baby was, wilde niemand haar peetvader zijn. De 

pastoor was streng tegen haar moeder: “Als er geen peetvader 

is, kan ze niet gedoopt worden!” 

De moeder van Agnes was in paniek: Hoe zag de toekomst van 

een kind eruit, als het niet gedoopt was? Dat kon toch alleen 

maar slecht aflopen? 

Toen verscheen de onderpastoor, die één keer naar baby Agnes 

keek en zei: “Laat de doop maar doorgaan! Ik zal haar peetvader 

zijn!” 

Op die manier vond Agnes toch een peetvader, werd ze gedoopt, 

en bloeide er een gunstige toekomst voor haar open. 

Tijdens haar vertelling, toverde Agnes een foto van een 

beeldschone jonge vrouw uit haar mouw. “Dit ben ik, op mijn 

veertiende!” giechelde ze, “Ik had toen al aanbidders, maar ik 

hield mij met heel andere dingen bezig.” 

Agnes wachtte wijselijk met haar eerste stappen in de liefde. De 

jaren gingen voorbij en het kleine meisje groeide uit tot een 

vrouw. Op een dag raakte ze aan de praat met een levendige 

advocaat, die haar dubbel en dik naar waarde wist te schatten. 

“Hij was en is nog altijd een man van de wereld. Hij nam me mee 

naar een chic restaurant. Ik mocht niet naar de prijzen kijken en 

bestelde gewoon alles wat ik lekker vond! Het klikte geweldig 

tussen ons, we konden uren en uren babbelen. Hij liet me een 

andere wereld ontdekken, eentje waar er ruimte was voor 

verwennerij en luxe. Ik had altijd heel sober geleefd, in het begin 

vond ik zijn aanpak overweldigend. Maar uiteindelijk kwam het 

erop neer dat hij een gouden hart had, en dat hij voor mij wilde 
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zorgen. Dat doet hij nu nog altijd. Hij verzorgt mij en draagt mij 

op handen. Ik heb het echt getroffen!” 

 

Na een korte adempauze, goed besteed aan verhalen van o.a. 

Agnes, zetten we de route voort. 

Ondertussen verbaasde een 

nieuwe bewoonster, Lea, ons 

allemaal met haar uit-

muntende conditie! Vast-

beraden navigeerde Lea over 

straten, door de bossen, over 

zandweggetjes, door de 

modder … In stilte be-

wonderde ze de natuur, de 

kleuren en de stilte. Ook op 

de terugweg kon niets of 

niemand Lea stoppen, maar 

medebewoonster Godelieve 

merkte dat deze sportvrouw 

stilaan moe werd. On-

middellijk sprong Godelieve uit haar rolstoel en nam ze de rollator 

van Lea over. “Ik neem jouw rollator, jij gaat in mijn rolstoel!” 

Dat was dan zo klaar als een klontje. Lea ontspande zich in de 

rolstoel van Godelieve, en Godelieve duwde de rollator van Lea 

terug tot in ons woonzorgcentrum. Een klein gebaar, maar voor 

ons echt prachtig. Godelieve behelsde op dit moment immers 

ons motto: “Samen zorg dragen voor elkaar.” 

Natuurlijk moesten we dit mooie moment, van deze twee mooie 

dames, vereeuwigen. 
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Herdenking Erik Fauvart: Onze vrijwilliger, onze vriend 

Erik Fauvart was een vriend en een trouwe 
bezoeker van vele bewoners in ons 
woonzorgcentrum. Samen met zijn vrouw 
Rita zorgde hij vele jaren dat bewoners 
konden deelnemen aan vieringen op 
zondag. Erik was een gewaardeerd 
bestuurder van onze VZW en stak een 
helpende hand toe waar hij kon. Met veel 
spijt en verdriet moesten we afscheid nemen 
van Erik.  Hij overleed op 8 april, omringd 
door zijn dierbaren. Goede vriend en collega 

Julien neemt in ons aller naam dankbaar afscheid met volgende 
boodschap: 

Het was april 2023. Het werd Pasen. Als gelovige mensen keken 
wij hoopvol uit naar het Feest van het Licht, want “Jezus is 
verrezen!” Maar wij hebben dit jaar anders beleefd. Op stille 
zaterdag ben jij, onze goede vriend Erik, van ons heengegaan. 
Je strijd is hard geweest. We hadden beiden veel moed, maar 
toch heb je die zaterdag het licht gezien van Christus. God heeft 
zijn deuren geopend, met de woorden dat Erik welkom was in 
deze nieuwe wereld. Erik, samen met je vrouwtje Rita heb jij een 
belangrijke rol gespeeld in het leven van de bewoners van  het 
woonzorgcentrum. Erik, wij hopen dat je ons hoort. Duizendmaal 
dank voor je vriendschap, en voor je hart dat zo passioneel klopte 
voor je medemens. Maar nu is het stil geworden. Erik, wij geven 
het niet op, want jij zult vanuit de hemel toekijken en ons een 
teken geven wanneer wij het foute pad bewandelen. Wij vergeten 
nooit de goede momenten die wij mochten delen, met de 
Engelen aan onze zijde. Je vrienden uit Stekene, Julien en 
Annita.  

Namens het woonzorgcentrum wensen wij familie en vrienden 

van Erik veel moed en sterkte toe bij het verwerken van zijn 

verlies. 
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 VERJAARDAGEN 

16/05/1931 Anna Ooye (Irisheem)                                          

17/05/1963 Katrin Deknock (p)                             

18/05/1939 Jozef Tubbax (AW)                      

18/05/1953 Ria Penders (vr)                          

20/05/1930 Margaretha Smolderen (Tulpenhof)                         

28/05/1991 Wais Ahmadi (p)                                         

01/06/1978 Sylvia Cornelis (p)                          

01/06/1964 Sandrina Laureys (p)                        

03/06/1983 Bea Rammelaere (p)                         

04/06/1986 Melisa  Berggraaf (p)                    

06/06/2022 Lara Hofses (st)                             

06/06/1964 Carina Konings (p)                           

07/06/1968 Stéphane Hens (p)                              

07/06/2004 Laura Saint_Pol (st)                               

08/06/1958 Kris Claessens (vr)                      

10/06/1933 Jean Michielsen (Leliedal)                                    

10/06/1982 Essie Mbungu Masiala (p)                    

11/06/1935 Gustaaf Celis (Rozentuin)                         

13/06/1935 Willy Joossens (AW)                                   

14/06/1967 Gary Maari (p)                       

14/06/1965 Ingrid Picqueur (p)                              

15/06/1963 Ingrid Bal (p)                              
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van 

harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje 

thuis voelen. 

We betreuren het afscheid van… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen 

hen veel sterkte toe. 

 

Francine Steynen            Irisheem   20/04/2023                                                     

Stan De Gevy   Leliedal   24/04/2023 

Elza Peeters   Irisheem            01/05/2023 

Ivonne Vermeulen  Rozentuin  06/05/2023   

Mia Hendrickx   Leliedal   9/5/2023 

Jeanne Geeraerts  Irisheem   15/05/2023 

 

 

       

 

 

       

Paula Oostvogels  Tulpenhof  K222 

Jacques Engelen  Klaproosveld  K113 

Philomene De Schepper Irisheem   K229 

Olga Beussé   Irisheem   K230 

Mariette Smouts  Rozentuin  K211   
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PERSONEELSNIEUWS 
 

Wij verwelkomen… 

Welkom in ons team! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Claeys   Begeleider wonen en leven 

Koen Franken   Facility coördinator  

Yasmin Dingemanse Verpleegkundige 

Tiara Roodenburg  Zorgkundige 

 
  
  

Van harte beterschap aan onze 

langdurig zieke collega’s:  Elisa 

Kuypers, Somia El Khattabi, Hilde 

Groos, Ingrid Bal, Karine Donné, 

Conny Oeyen, Heidi Picqueur, 

Kimberly Wens, Anneke 

Decolfmaeker en Magda Franck. 
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PERSONEEL IN DE KIJKER 
 

Hallo iedereen, 
 

Graag wil ik mij via deze weg 

even aan jullie voorstellen.  Ik 

ben Nancy Claeys, 47 jaar, en 

sinds 8 mei werkzaam als 

begeleider Wonen en Leven.  Ik 

nam deze functie over van 

collega Maaike die sinds april 

het team verlaten heeft. 
 

De woonzorgsector is voor mij 

geen onbekend terrein.  Na op 

latere leeftijd een carrièreswitch 

te hebben gemaakt en na het behalen van de diploma’s 

‘gezinswetenschappen’ en ‘psychosociale gerontologie’, startte 

ik in 2017 bij GZA Zorg en Wonen waar ik verantwoordelijk was 

voor het beheer van de sociale dienst, alsook kwaliteitsanker 

was.  Na de Coronacrisis besloot ik dan even een andere weg 

op te gaan.  Anderhalf jaar ben ik werkzaam geweest als 

diensthoofd aan het Lokaal Bestuur van Kalmthout waar ik 

verantwoordelijk was voor de dienst gezinszorg.   
 

Echter mede door mijn achtergrond binnen de psychosociale 

gerontologie en het feit dat ik voor mijn bachelorproef destijds 

een heel academiejaar intens gewerkt heb rond het ‘integreren 

van wonen en leven binnen de woonzorgsector’, ontdekte ik al 

vrij snel dat ik mijn hart verloren had aan de woonzorgsector.  Ik 

ben dus oprecht dankbaar en gelukkig dat ik vanaf nu deel mag 

uitmaken van dit huis. 
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Voor alles wat te maken heeft met de activiteiten hier in huis mag 

je me dus zeker contacteren. Ik maak ook de planningen op, stel 

draaiboeken samen, begeleid grote collectieve activiteiten en 

maak er nadien ook verslagen over.   
 

Verder zal ik net als Maaike,  geregeld gesprekken aangaan met 

onze bewoners om ze beter te leren kennen, en om een beter 

zicht te krijgen op eventuele interesses, wensen, noden en 

verwachtingen omtrent (haalbare) activiteiten en dagelijkse 

bezigheden.   
 

Ik behaalde binnen mijn vorige organisatie ook het ‘Train-the-

trainer’ attest van de Belrai. Binnen de gezinszorg was het Belrai 

instrument zelfs al officieel in gebruik.  Dus mochten er hier 

binnenkort vragen rond zijn of hulp nodig zijn, weet me dan ook 

zeker te vinden. 
 

Tot slot help ik ook op de afdelingen indien nodig. Je kan mij altijd 

terugvinden in het kantoor aan het onthaal op de 

benedenverdieping, of ergens in de wandelgangen op de 

afdelingen.   

                          

Tot snel! 
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NIEUWS UIT… 
 

IRISHEEM 

Hallo iedereen, eerst en vooral zonnige groetjes uit Irisheem. 

Met de komst van de lente, hebben we gebruik gemaakt van al 

het moois wat de natuur ons te bieden heeft. We hebben enkele 

activiteiten gedaan rond bloemschikken en dat fleurde iedereen 

op. 

 

  
 

Ook hebben we onze innerlijke mens verzorgd, door het bakken 

van verschillende heerlijke cakes. Wat smaakte dat goed met 

een heerlijk tasje koffie of thee erbij.  
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Onze hersenen hebben ook mogen werken, door het leggen 

van verschillende puzzels van verschillende aantal stukken. 

Moeilijk was het wel ;-). 
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We namen deze maand ook afscheid van onze student Jordi, die 

ons op de laatste dag van zijn stage verwende met een heerlijk 

stukje muziek op gitaar. Dank voor je warme gezelschap! 

 

 

Tot volgende 

maand! 

 

 

 

 

ROZENTUIN 

 

Begin mei was onze lieve 

Gerarda jarig! Als deel van 

het komische duo “Gerda & 

Gerda” is zij een bekendheid 

op Rozentuin! Haar deur 

werd versierd met slingers, 

posters en geestige tekstjes. 

Maar Gerda viert iedere dag 

alsof het haar verjaardag is. 
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Volledig in feeststemming knutselde zij 

deze periode een bloempot, die 

eruitziet als een kroon. Ze trommelde 

de hulp op van hartsvriendinnen Gerda 

en Maria, die hielpen bij het uitkiezen 

van de bloembollen en de eerste 

besproeiing van de plantjes in wording. 

Na het zware werk kreeg het plantje 

een plekje op de vensterbank. Helaas 

durven aprilse grillen wel eens langer 

te blijven plakken in onze kontrijen en 

moest het plantje de eerste dagen uitkijken over guur onweer en 

grijzige wolken. Maar natuurlijk zonlicht komt, wat ons betreft, 

niet alleen uit de hemel. Het schijnt ook uit ons hart en onze 

verbondenheid met elkaar! Dus als onze vriendschap de wetten 

der wetenschap overwint, zal dit plantje hoe dan ook uitbloeien 

tot een grote, kleurrijke bloem. 

 

TULPENHOF 

Het mooiste uit ieder seizoen halen. Dat is een kunst die wij in 

ons woonzorgcentrum stilaan onder de knie krijgen. De lente 

steekt de kop op en we willen geen tijd verliezen, dus onder die 
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eerste warme zonnestralen 

maakten een paar van onze 

bewoners en zorgkundigen een 

wandeling. De frisse buitenlucht 

schudde ons wakker en gaf ons 

meteen ook wat extra vitamines 

mee. Met een opgewekt 

gezelschap vertrokken wij naar 

het park. We babbelden en 

genoten met volle teugen van de 

verschillende indrukken die op ons afkwamen. Spelende 

kinderen, mensen met huisdieren, de kleuren van de Ekerse 

natuur. Het leek wel een schilderij van één of andere oude, bijna 

vergeten kunstschilder.  

We staan ook nog eens stil bij 

onze lieve vrijwilligster, Cécile. 

Samen met goede vriendin 

Marina zorgt zij iedere week voor 

uren knutselvertier, vlotte 

babbeltjes en complimenten op 

woensdag-middag. We kunnen 

onze vrijwilligers niet genoeg 

bedanken voor alles wat ze 

doen, recht uit het hart, nooit 

omdat het moet!  
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KLAPROOSVELD 

 

Kennen jullie onze nieuwe vrijwilligster Jeannine al?  
 

“One for the money, and two for the show!” klinkt het lyrisch op 

Klaproosveld. Jeannine danst als Elvis Presley en tokkelt op een 

denkbeeldige gitaar. Zo demonstreert ze hoe haar vader vroeger 

over straat wandelde. “Hij verkocht graag show,” lacht Jeannine. 

“en daar had hij geen podium voor nodig! Ook in de winkelstraat 

amuseerde hij graag mensen. Mijn moeder liep altijd een eindje 

voorop, dan kon ze doen alsof ze ons niet kende.” Als dochter 

van een dokwerker twijfelt Jeannine niet over de bron van haar 

levendige persoonlijkheid: “Mijn vader en ik zijn allebei luid, wij 

dragen zorg voor mensen door hen te amuseren!” 

Jeannine werkte als poetsvrouw en als kassierster. Als 

poetsvrouw in het ziekenhuis legde Jeannine zichzelf de missie 

op om elke patiënt vóór het doktersbezoek even gerust te stellen 

en naar hun verhaal te luisteren. Als kassierster zong ze met 

kleine kinderen liedjes over de producten die de ouders wilden 

kopen. 
 

Hoe gezellig Jeannine ook is, als ze onrecht ziet, wordt ze 

bloedlink. Ooit joeg ze een groepje hangjongeren van de bus, 

omdat zij een geestelijk beperkte man treiterden. De passie en 

het doorzettingsvermogen waarmee Jeannine in het alledaagse 

leven staat, bezorgde haar al snel de bijnaam: “Jeannine de 

tijgerin”. Ze neemt bewoners graag mee op wandel, om wat 

vitamines te absorberen en een gezellig praatje te maken. Een 

marktbezoek of een tripje naar de winkel zijn ook mogelijk. 

Jeannine hoort niet graag “Nee,” of “Geen zin in,” als ze 

bewoners uitnodigt voor een activiteit. Ze streeft ernaar om 

iedereen verder uit zijn of haar schulp te helpen. Want niemand 

moet zich verstoppen, iedereen verdient een leuke tijd! 
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LELIEDAL 

 

Iedereen op Leliedal heeft al genoten van 

de eerste (jammer genoeg zeldzame) 

zonnestralen van dit voorjaar. Vanaf het 

weer het toelaat trekken we onze tuin in 

voor een wandelingetje of om eventjes te 

genieten van de zon op ons gezicht. Zelfs 

met de collega’s hebben we onze 

teamvergadering in het heerlijk warme 

zonnetje kunnen doen. 
 

 

Onze begeleider wonen 

en leven Annechien is in 

april teruggekomen uit 

moederschapsverlof. Ze 

liet er geen gras over 

groeien en we vlogen er 

al direct terug in met een 

stevige bewegingsactiviteit. 
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In april en mei mogen we enkele dagen per week stagiaire Lotte 

verwelkomen. Ze studeert voor ergotherapeut en ze wordt door 

onze eigen ergo Jill onder de vleugels genomen. Ze is op Leliedal 

regelmatig te zien bij de activiteiten en ze doet ook individuele 

therapieën met onze bewoners. 

Eind april was het week van de valpreventie. In heel het huis 

werden er bewegingsactiviteiten en ook een infosessie 

georganiseerd. Ook wij hebben ons beste beentje voorgezet 

tijdens het ‘valparcours’. Gelukkig is iedereen op zijn voeten 

blijven staan . 
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BOOTJE VAREN 

De bewoners van onze assistentiewoningen maakten afgelopen 

maand een boottrip. Mijnheer Jos Brocatus neemt jullie graag 

even mee op de stroom van zijn herinnering aan deze 

avontuurlijke dag.  

Eindelijk! De lang 

aangekondigde trip werd 

werkelijkheid. Op zaterdag 

6 mei moesten we om 

klokslag 2 uur op de 

afgesproken plaats zijn – 

een flink passagiersschip 

wachtte ons op! Gelukkig 

waren we goed op tijd en gingen we aan boord van “De Zander”. 

De rumoerige sfeer sloeg om in een watertandende stilte toen er 

pannenkoeken werden aangeleverd! Ondertussen voer de boot 

langs het grensgebied tussen Mol en Dessel, een absolute 

goudmijn aan geschiedenis! Dit gebied bestaat uit een 

lappendeken van grote en kleine waterplassen. Deze plassen, 

die nog dateren uit de 19e eeuw, zijn de littekens van 

zogenaamde witzandontginningen. Tevens in de 19e eeuw, werd 

het Kempisch kanaal gegraven als verbinding tussen de Schelde 

en de Maas. Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten volgde al 

snel. De aanleg voor deze kanalen zorgde voor 

werkgelegenheid, en dit was bij de arme bevolking van de streek 

meer dan welkom! Door het graven van de kanalen werd 

toevallig het waardevolle witte zand van Mol ontdekt. Een nieuwe 

industrie in de Kempen was geboren! De kanalen en het witte 

zand speelden daarna een sleutelrol in de economische 

ontwikkeling van de streek.   
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Op het grondgebied van Dessel, Sas 4, kruisen maar liefst drie 

kanalen (Bocholt-Herentals, Dessel-Schoten en Dessel-

Kwaadmechelen), deze zijn een unicum in Europa. Om deze 

reden werd er gekozen om op dit kanalenkruispunt een 

uitkijktoren te plaatsen. De toren is 37 meter hoog en geeft een 

schitterend uitzicht. Bij helder weer kan je ettelijke kilometers ver 

zien. De toren telt 216 trappen en is makkelijk te betreden. 

Helaas was onze tijd te kort om deze toren te beklimmen…  

We mogen zeker ook Mol niet vergeten waar zich de eerste in 

België gebouwde reactor bevindt, samen met een sporthal, 

voetbalvelden en tennisvelden. Deze kernreactor, die de naam 

BR1 kreeg, werd gebouwd als een proefreactor, dit wil zeggen 

met oog op het uitvoeren van wetenschappelijke experimenten, 

en niet voor de commerciële uitbating voor het opwekken van 

energie. Om de werknemers te huisvesten werd de “Atoomwijk” 

gebouwd.  

Niet vergeten: Een dikke dankjewel aan Willy, die maandenlang 

met de organisatie bezig was en hiervoor bloed, zweet en tranen 

heeft gelaten. Het resultaat, een onvergetelijke en leerrijke 

uitstap met de boot, mocht er zeker zijn! 

 

 


