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EDITORIAAL 
 

Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en sympathisanten, 

 

Alle festiviteiten van Kerstmis en Nieuwjaar liggen weer achter 

ons. Onze buikjes zijn rond gegeten, lege flessen getuigen van 

het vele toosten op elkaars gezondheid en we voelen ons een 

beetje moe maar voldaan van alle drukte. 2024 trakteerde ons 

meteen op een stevige winterprik. Het was lang geleden dat het 

nog eens zo koud werd.  

 

2023 gaan we ons herinneren als toch wel een pittig jaar. Ons 

huis is groter geworden en dat laat zich nog voelen in hoe we 

ons moeten organiseren, communiceren en samenwerken. Het 

was het afgelopen jaar een hele opdracht om aan alle 

uitdagingen van de huidige tijd het hoofd te bieden. Hoe 

uitdagend het soms ook was, er waren ook vele mooie 

momenten. Het ontbrak ons niet aan feestjes hier en daar, leuke 

babbels, gezellige knutsel- en kookmomenten, quiz en bingo 

middagen, riksjaritten, wandelingen en zo veel meer. 

 

Laat ons hopen dat 2024 ons de nodige inspiratie, kracht en 

energie zal brengen, zodat we onze werking ten volle verder 

kunnen ontplooien. Dat we ons mogen focussen op dat wat we 

het liefste doen en dat is zorg dragen voor onze bewoners. Neem 

je glas bij de hand en toost nog een laatste keer met ons mee op 

het nieuwe jaar. Laten we er samen een onvergetelijk jaar van 

maken! 

 

Veel leesplezier! 

 

Het redactieteam  
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PASTORAAL NIEUWS 
 

14 februari is de feestdag van alle geliefden én van de meest 
gecommercialiseerde heilige, Sint-Valentijn. Ook in de kerk heeft 
deze feestdag zijn plaats. 

Wie was de historische Valentijn? 

Eerlijk gezegd, dat is ingewikkeld. We weten dat paus 

Gelasius in het jaar 496 een feestdag instelde voor Sint-

Valentijn op 14 februari. Een 5-tal mensen met dezelfde naam 

komt in aanmerking, van wie er twee mogelijk samenvallen in 1 

persoon, bisschop Valentinus van Terni. Hij werd rond het jaar 

268 onthoofd op bevel van keizer Claudius II, omwille van zijn 

geloof.  

Wat heeft de oorspronkelijke Valentijn met de liefde te maken? 

Waarschijnlijk niets. In een heel kort verhaal over Valentinus in 

de Gouden legende staat enkel dat hij de dochter van zijn cipier 

genas van blindheid en dat hij geëxecuteerd werd. Verder weten 

we weinig of niets met zekerheid. 

Pas in de moderne tijd begonnen verhalen te circuleren die de 

oorspronkelijke bisschop Valentinus in verband brengen met de 

liefde. Zo zou hij soldaten en hun geliefde in de echt verbonden 

hebben tegen de wil van keizer Claudius II. Die belegde nogal 

eens een veldslag en verkoos ongehuwde soldaten die gefocust 

waren op de strijd en niet op de liefde, zo luidt het in die versie. 

Hoe wordt Valentijn in de kerk gevierd? 

Heel wat geloofsgemeenschappen halen Valentijn aan om alle 

vormen van liefde te vieren. Jubilarissen worden eens in de 

bloemetjes gezet of er wordt een speciale gebedsdienst 

gehouden. 
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Enkele jaren geleden verwelkomde paus Franciscus op 14 

februari 20.000 koppels voor een audiëntie op het Sint-

Pietersplein in Rome. Hij greep de feestdag van Sint-Valentijn 

aan om koppels in een duurzame relatie te waarderen en te 

bemoedigen.  

Hoe ontstond het commerciële Valentijn? 

In 1537 maakte koning Henry VII van Valentijn een officiële 

feestdag. Geïnspireerd door auteurs als William 

Shakespeare begonnen mensen hun geliefden romantische 

verzen toe te sturen. Rond 1850 begon een zekere Esther 

Howland een succesvol zaakje met Valentijnskaarten. 

Engelse migranten brachten deze prille traditie naar de 

Verenigde Staten. Van daaruit verspreidde het steeds 

commerciëlere feest zich geleidelijk in Europa. In België en 

Nederland is Valentijn sinds de jaren 1990 niet meer weg te 

denken uit papierzaken, horeca, bakkerijen en zo meer. 

Wie schreef de allereerste Valentijnskaart? 

We schreven al dat, volgens de Gouden legende, Valentinus de 

dochter van een cipier genas van blindheid. Wat niet in de 

legende staat, maar er wel vaak bij verteld wordt, is dat het 

wonder gebeurde toen de dochter een briefje van de bisschop in 

ontvangst nam met een gele bloem en de tekst: Van 

Valentinus. Dat het eerste Valentijnskaartje dus van een 

bisschop kwam, moet toch met een korreltje zout genomen 

worden. Of suiker. 

Wie is Cupido en wat heeft hij te maken met Valentijn? 

Cupido is de Romeinse naam voor de Griekse god Eros. 

Gewapend met een boog en een pijlkoker gevuld met zowel 

gouden pijlen om begeerte op te wekken als loden pijlen om 
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afkeer te ontketenen, sloeg Eros toe in de harten van goden en 

stervelingen en speelde met hun emoties. 

In de Hellenistische periode werd Cupido steeds meer afgebeeld 

als een ondeugend kind. De 19de-eeuwse Victorianen maakten 

er een engelachtige versie van, waarmee ze de eerste 

Valentijnskaarten illustreerden. En zo nestelde Cupido zich als 

een schattig engeltje in het collectieve geheugen.  

Bronnen: Histories / Collector’s Weekly / Wikipedia / heiligen.net 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 JANUARI TOT 15 FEBRUARI 

 
Vrijdag 26 januari 2023 om 14u.  

Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève. 
 
Vrijdag 9 februari 2024 om 14u. 

Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève. 
 

 
De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria 

op het gelijkvloers. 
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HUISKALENDER 
 

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per 

woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. 

Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ma 15 jan   14u zangstonde in de kapel 

Woe 17 jan  14u Riksja rijden 

Do 18 jan   14u Contactkoor in de kapel 

*** 

Ma 22 jan   14u Bingo in de polyvalente zaal 

Di 23 jan   10u Handtherapie in de polyvalente zaal 

Woe 24 jan  14u Riksja rijden 

Do 25 jan   10u Hersengym in de polyvalente zaal 

*** 

Ma 29 jan   Vogeltelweek 

    14u Zangstonde in de kapel 

Woe 31 jan  14u Riksja rijden 

Do 1 feb   10u Handwerkclub in de polyvalente zaal 

Vrij 2 feb   Maria Lichtmis 
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De polyvalente zaal is onze nieuwe benaming voor de oude 

cafetaria op het gelijkvloers naast de kinéruimte. 

 

 

Ma 5 feb  14u Bingo in de polyvalente zaal 

Woe 7 feb 14u Riksja rijden 

Do 8 feb  10u Hersengym in de polyvalente zaal 

*** 

Ma 12 feb 14u Zangstonde in de kapel 

Woe 14 feb 11u30 Valentijnmenu  

   14u Riksja rijden 

Do 15 feb  10u Handwerkclub in de polyvalente zaal 

Vrij 16 feb 14u Romantische film in de polyvalente zaal 

             *** 

 Valentijnmenu  
Tomatensoep met balletjes 

Kalfsragout Marengo 

Gebakken aardappelen 

Valentijngebak 
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TERUGBLIK 
 

De feestdagen waren hartverwarmend en dat levert mooie 

beelden op. Er werd gekookt, versierd, gefeest, gezongen, 

geknutseld en getoost op het nieuwe jaar. We laten jullie graag 

nog even nagenieten. 
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 WORKSHOPS        
  

HANDWERKCLUB 

Vanaf februari zal er een handwerkclub georganiseerd worden 

door ergotherapeut Isabelle. De workshop zal om de week op 

donderdag doorgaan in de polyvalente ruimte. Iedereen is 

welkom met zijn eigen handwerkje (breien, naaien, haken, 

borduren,…). Er zal ook reserve wol aanwezig zijn en 

brei/haaknaalden voor diegene die dit zelf niet hebben. We 

maken er een gezellige namiddag van waarbij we samenkomen 

met een koffie of thee en elkaar kunnen helpen, tips geven en 

inspireren,… Kom jij ons ook vergezellen?  
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WORKSHOPS ASSISTENTIEWONINGEN 

Voor de bewoners van de assistentiewoningen zal Eef tijdens de 

maand januari enkele activiteiten organiseren met volgende 

onderwerpen: handlettering, dit is een moderne vorm van 

kalligrafie en gedichten schrijven tijdens De Week van de Poëzie.  

  

Hierbij even een overzichtje.  

 Op dinsdag 16 januari van 10u tot 12u workshop creatief 

schrijven. 

 

 Op dinsdag 23 januari van 10u tot 12u gaan we verder in op 

handlettering om een naamgedicht te schrijven. 

 

 Op dinsdag 30 januari van 10u tot 12u kunnen jullie je eigen 

tekstje of gedicht schrijven volgens de aangeleerde techniek.  

Voor al deze activiteiten verwachten we jullie graag in de 

polyvalente ruimte op het gelijkvloers naast de kinéruimte. 

Vanaf 5 februari 2024 zal er elke maandag van 14.00u tot 16.00u 

een workshop georganiseerd worden door Eef. Deze vindt ook 

telkens plaats in de polyvalente ruimte. De inhoud van de 

workshop zal telkens op voorhand worden bepaald. Zo kan u 

bekijken of u interesse hebt om deel te nemen.   

 

Wij kijken uit naar jullie enthousiasme en creativitieit! 
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 VERJAARDAGEN 

16/01/1931 Augustina Imbrechts (Irisheem)                    

16/01/1984 Naima El Jattari (p)                               

17/01/1938 Ida De Boel (Leliedal)                                                 

17/01/1931 Anna Dens (Rozentuin)                         

17/01/1956 Ronald Van Gijsel (p)                              

18/01/1943 Maria Van Elsacker (AW)                             

18/01/1942 Gerardus Wuyts (AW)                        

21/01/1965 Agniezska Gregorek (p)                           

22/01/1933 Theo Spronck (AW)                              

23/01/1924 Celine Wouters (Rozentuin)                              

24/01/1932 Hendrik Van den Bergh (Irisheem)      

24/01/1933 Francine Swings (AW)                                         

25/01/1937 Rosette Scheelen (AW)                              

25/01/1965 Véronique Van Hoof (p)                                                

26/01/1970 Cristina Lazatin (p)                                 

26/01/1977 Fe Naguit (p)                                           

29/01/1943 Maria Steins (AW)                                     

30/01/1930 Isbella Daelemenas (AW)                         

30/01/1934 Petrus Van den Bosch (AW)                     

31/01/1958 Marleen Van Gompel (vr)                        

31/01/1941 Hilda Vanden Berghe (Irisheem)                          

01/02/1932 Henricus De Schepper (Klaproosveld)           

01/02/1971 Silvia Vanhoutte (p)                                     

01/02/1983 Sophie Van Zele (p)                                 

02/02/1972 Juliet Garlitos (p)   

02/02/1982 Nurcan Oksuz (p)                                  

04/02/1969 Anneke Decolfmaeker (p)                       

05/02/1927 Eduardus Van Loon (Rozentuin) 
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06/02/1944 Frank Lukaszewski (AW)                           

08/02/1942 Pieter De Schepper (AW)                        

11/02/1958 Marc Van Hooeydonck (vr)                                  

12/02/1968 Birgit Dewilde (p)                                      

12/02/1970 Hilde Goormans (p)                              

13/02/1960 Marina Flossie (vr)                             

14/02/1991 Ewelina Chechlinksa (p)                        

15/02/1936 Aloïs Snelders (Tulpenhof)                         

15/02/1934 Yolande Costers (vr)      
 

 

Viering 100-jarige 

Mijnheer Bessems van Tulpenhof bereikte op 29/12/23 de leeftijd 

van 100 jaar en dat moest gevierd worden. Ook de 

districtsburgemeester was van de partij om zijn felicitaties 

persoonlijk over te maken. Proficiat met je eeuw aan 

levenservaring en –wijsheid! 
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van 

harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje 

thuis voelen. 

 

We betreuren het afscheid van… 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en wensen 

hen veel sterkte toe. 

 

 

 

 

 

 

Christiana Vanneste  Leliedal        22/12/23 

Marie José Costea   Tulpenhof       12/1/2024 

   

 

 

 

 

       

 

 

       

 

Marie Louise Luyckx   Tulpenhof   K130 

Jacqueline De Backer   Irisheem    K 230 

Ludovica Wouters    Leliedal    K 009 

Pieter De Schepper    Assistentiewoningen AW 210 
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PERSONEELSNIEUWS 

Welkom! 

 

 

Welkom nieuwe medewerker! Wij heten je van harte welkom in 

ons team en hopen dat je je snel thuis voelt. 

We wensen je een vlotte start en hopen dat je je snel thuis mag 

voelen in het team! 

We nemen afscheid van… 

 

We wensen je veel succes met je volgende uitdaging en 

danken je voor de goede zorgen! 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte beterschap aan onze 

langdurig zieke collega’s:  Lore Van 

Belle, Chelsea Van Calster, 

Kimberly Wens, Ewelina 

Chechlinska, Sophie Van Zele, Elisa 

Struyven, Somia El Khattabi, Hilde 

Groos, Ingrid Bal, Conny Oeyen en 

Magda Franck. 

Christiaan Maras  begeleider wonen en leven 

Kimberly Bogaerts  zorgkundige dagcentrum 

Annelies De Keijzer  verpleegkundige 

Yacine Kamara  zorgkundige Klaproosveld 

 

Koen Franken   facility coördinator 

Somia El Ayadi  in moederschapsrust (Irisheem) 
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PERSONEEL IN DE KIJKER 

 Walter Penders heeft sinds enkele weken een studente aan 

zijn zijde die van hem de kneepjes van het vak wil leren. 

Benieuwd hoe zij haar stage bij ons ervaart? 

Dag iedereen! Ik ben Merve, een 

studente maatschappelijk werk. Ik 

werk hier al langer dan een maand als 

stagiaire op de sociale dienst en ik wil 

graag mijn ervaring met jullie delen. 

Ik koos voor deze opleiding vanuit de 

passie om mensen te ondersteunen en 

ze weer een gevoel te geven dat ze in 

onze samenleving behoren. Ik 

behandel iedereen gelijkwaardig en 

met respect om van de wereld een betere plaats te maken. Ik 

zeg altijd: een klein gebaar kan een groot verschil maken, en ook 

hier is dat op te merken.  

Ik wou graag weten hoe een woonzorgcentrum in elkaar zit en 

hier in ons vertrouwde dorp is de perfecte plaats om dat te leren. 

Het is hartverwarmend om te zien hoe de bewoners zich welkom 

voelen en dat ze de zorg krijgen die ze verdienen. Een 

vertrouwensgevoel is enorm belangrijk, ook voor de familieleden.  

Tijdens mijn stage heb ik al enkele mooie momenten beleefd, 

zoals het luisteren naar levensverhalen en het meedoen met 

activiteiten en feesten. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en 

kansen met zich mee en voor mijn laatste drie weken hier kijk ik 

ernaar uit om nog meer te leren.   

Voor de bewoners die dit lezen, aarzel niet om me aan te 

spreken. Ik luister met alle plezier naar jullie verhalen.  
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 Op het secretariaat mochten we enkele weken geleden 

kennismaken met de goedlachse Silvia. Silvia verzorgt mee 

het onthaal en ondersteunt de administratie. Ze is een 

manusje van alles en helpt jullie graag waar ze kan. Wil jij ook 

meer te weten komen over Silvia? 

Ik ben Silvia en werk momenteel op de 

administratie. Misschien heb je me al zien 

lopen met de krant of had je mij al aan de 

telefoon. 

Zoals jullie misschien al gehoord hebben, 

ben ik ook de mama van Fien die een hele 

tijd op Klaproosveld werkte. 

Naast mijn werk hier in het woonzorgcentrum 

werk ik ook als zelfstandige jongerencoach. 

Het is boeiend om twee totaal verschillende jobs en een 

huishouden te combineren. Naast mijn dochter Fien heb ik geen 

kinderen, wel een hele lieve man en 2 schatten van honden. Er 

loopt bij mij thuis ook nog een witte poes Marie rond. 

In mijn vrije tijd wil ik graag bijleren, maar kan je me ook vinden 

in de natuur of op de bank met een handwerk. Op reis gaan doe 

ik ook erg graag, vooral naar warme landen want ik hou niet zo 

van de kou. Hoewel ik al heel wat Afrikaanse landen bezocht, 

blijft Marokko met zijn verschillende landschappen (bergen, zee, 

woestijn) toch mijn favoriete vakantieland. 
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NIEUWS UIT… 
 

LELIEDAL 

Het jaar is weer voorbij gevlogen en we zijn 2024 enthousiast 

gestart! 

In december waren er nog verschillende leuke activiteiten op 

Leliedal.  

Een klasje van het 3de leerjaar 

kwam Kerstliedjes voor ons 

zingen en ze hadden voor 

elke bewoner een kleurijke 

Kerstkaart gemaakt. 

 

 

We vierden de verjaardagen van 

Linda die 64 jaar werd en Edwigh 

en Christiana (†) die allebei 90 

jaar waren geworden. Het was 

een gezellige namiddag met 

lekkere zelfgemaakte gebakjes 

en een glaasje (alcoholvrije) cava. 

 

 

Elke woensdag rijdt onze Riksja uit 

voor een toer door het pittoresque 

Ekeren. Diana en May trokken hun 

warmste kleren en stapten mee op de 

fiets. Ze genoten van een heerlijke 

fietstocht. 
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Op vrijdag 22 december maakten we 

het gezellig voor ons Kerstfeestje op 

Leliedal.  

Vanwege het slechte weer die dag werd 

de geplande wandeling naar de 

Kerststal in Ekeren geanuleerd. Zo 

hadden we veel helpende handen om 

de hapjes voor het feestje mee voor te 

bereiden. We maakten blini’s met 

gerookte zalm en hartige en zoete bladerdeeghapjes.  

In de namiddag genoten we van een gezellig feestje met een 

tasje warme glüwhein of chocomelk en heerlijke hapjes. We 

zongen bekende Kerstliedjes en er kwam zelfs iemand een paar 

Kerstliedjes spelen op de viool. En niet te vergeten, iedereen 

kreeg een pakje van Secret Santa. Nogmaals bedankt aan alle 

helpende handen die dag, zonder jullie was het niet zo gezellig 

en hartverwarmend geweest . 
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We vliegen het nieuwe jaar in met onze 

eerste Koningin van het jaar… Louisa! Zij 

vond de “boon” in onze zelfgebakken 

driekoningentaart. En op verloren 

maandag konden we ook al smullen van 

heerlijke warme appelbollen en 

worstenbroodjes. 

 

Happy New Year!!! 

 

 

KLAPROOSVELD 

 

Op Klaproosveld werd er een hoekje vrij gemaakt waar alle 

kerstkaarten verzameld werden van collega’s en vrijwilligers. 

Hierrond werden onze zelfgemaakte kerstballen gehangen waar 

foto’s van de bewoners in zaten. Wie kerstkaartjes ontvangt, 

moet er zelf ook versturen, vonden wij. Enkele bewoners staken 

hun creatieve handen uit de mouwen en maakten zelf originele 

kaartjes. Het resultaat zag er feestelijk uit. 
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Het is geen 1 januari zonder een 

nieuwjaarsbrief vol mooie wensen 

dacht Sylvia. Zoals het hoort las zij 

haar brief plechtig voor. De 

bewoners vonden dit enorm fijn 

omdat dit hen aan vroeger deed 

denken. Je kan de nieuwjaarsbrief 

van Sylvia nog eens nalezen op de 

laatste pagina van dit 

VincentiusNieuws.  

Dinsdag 2 Januari deden we met 

z’n allen een nieuwjaarsbingo. 

Deze bingo verliep niet zoals de 

klassieke bingo. Er werd een 

verhaal voorgelezen waar alle 

nummers in voorkwamen. Telkens 

als we een nummer hoorden 

mochten we deze afleggen op onze 

bingo kaart. Vermits we 

doorspeelden tot het einde van het 

verhaal, en alle nummers aan bod kwamen, kreeg iedereen de 

kans om bingo te roepen. Uiteraard kreeg iedereen die bingo 

had, een klein cadeautje. 

 

TULPENHOF 

Tijdens de maand december konden onze bewoners genieten 

van een winterbar.  Tijdens de voormiddag bakten we cake of 

broodpudding, die we dan ‘s avonds konden eten met een 

glaasje glühwein of een lekkere kop chocolademelk. Tijdens 

deze avonden, konden we rekenen op een fantastische ploeg 

familieleden, die met hart en ziel onze bewoners verwenden en 

met veel plezier de chocolademelk en glühwein opwarmden. 
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Tijdens de laatste week 

van onze winterbar, kregen 

al onze bewoners een klein 

cadeautje De namen 

werden getrokken door een 

onschuldige kinderhand. 
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We kijken terug op een geslaagde feestmaand. Bedankt aan 

iedereen om  er een fantastisch feest van te maken !!! 
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EEN NIEUW JAAR 

 
Liefste bewoners, 

Omstreeks deze tijd van het jaar, 

staan velen met hun briefje klaar. 

Ze wensen zus, ze wensen zo, 

ieder krijgt een speciaal cadeau. 

Maar ik wens jou geen diamanten, 

geen weelde, rijkdom of fortuin. 

Ik wens voor jou geen Wendy Van Wanten,  

geen Helmut Lotti, of André Van Duin. 

Ik wens jou 7 regenbogen, 

die al je tranen zullen drogen. 

Ik wens voor jou zoveel fijne dingen, 

dat je steeds kunt lachen, dansen en zingen. 

Ik wens je de mooiste dromen, 

waar elfen, vlinders en engeltjes in voorkomen. 

Ik wens voor jou een warme zonnestraal, 

dat wens ik je het meest van allemaal. 

Maar ik zie het je al denken, 

Ik ben nog niet helemaal klaar. 

Want wat ik je nog moet schenken, 

Is een gelukkig Nieuwjaar! 

 

Vanwege alle medewerkers 

 

 


