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EDITORIAAL 
 

Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en sympathisanten, 

 

Op 21 maart begint officieel de lente maar je merkt het nu al. De 

dagen worden langer en het licht wordt belangrijk in deze periode 

van het jaar. Binnenkort zetten we de klok een uurtje vooruit en 

zal het ’s morgens een uurtje later licht worden. Maar ‘s avonds 

kunnen we dan een uurtje langer genieten van de zon en de dag.  

 

De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt 

op de laatste zondag van oktober (het begin van de wintertijd). In 

totaal duurt de zomertijd 31 weken, oftewel 217 dagen. Dit jaar 

begint de zomertijd op 31 maart en eindigt op zondag 27 oktober. 

De start van de zomertijd valt dit jaar toevallig in dezelfde nacht 

als Pasen. Vergeet je (paas)klok dus niet een uurtje vooruit te 

zetten op 31 maart!   

 

Met de lente nemen we afscheid van de winter en krijgen we 

nieuwe hoop. De paasbloemen en de krokusjes komen al een 

tijdje piepen en dus bereiden we ons langzaam en hoopvol voor 

op Pasen. 

 

In dit VincentiusNieuws lees je alvast meer over de 10 geboden 

van de maaltijdzorg, meer bepaald over het tweede gebod. Het 

licht speelt hierin ook een belangrijke rol.   

 
Veel leesplezier! 
 
 
Het redactieteam  
 
 

https://www.beleven.org/feest/wintertijd
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PASTORAAL NIEUWS 

Pasen wordt voorafgegaan door de Goede Week.  

Op Palmzondag, de zondag voor Pasen, trok Jezus de stad 

Jeruzalem binnen. In de kerk zegent de priester palmtakken, die 

gelovigen achteraf mee naar huis mogen nemen. 

Op Witte Donderdag zat Jezus voor het laatst samen met Zijn 

vrienden aan tafel. Hij 

brak het brood en 

deelde de wijn. Hij 

waste de voeten van 

Zijn leerlingen.  

Het Laatste Avondmaal 

is de oorsprong van de 

eucharistie.  

Goede Vrijdag is een 
dag van rouw. Jezus 
werd veroordeeld en 
aan het kruis genageld. In de kerk wordt Zijn lijden en Zijn dood 
rond 15 uur 's middags herdacht. 

Stille Zaterdag is een dag van rust en rouw, maar ook van 
gespannen afwachten. Zal het hiermee eindigen of is er hoop? 

Pasen 

Met Pasen vieren christenen wereldwijd hun belangrijkste feest: 

de verrijzenis van Jezus Christus. Jezus, die gestorven is aan 

een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw 

leven opgewekt.  

Het verrijzenisgeloof is de kern van het christelijke geloof.  
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Verrijzenis is de vernietiging van de vernietiging. Elk punt, zelfs 

het punt van de dood, kan een dubbele punt worden: een kans 

op een nieuwe toekomst. 

Pasen is het hoogtepunt van de Goede Week en van het hele 

liturgische jaar. 

De paaskaars staat symbool voor het licht van de verrezen 

Christus. Elk jaar wordt tijdens de paaswake een nieuwe 

paaskaars aangestoken die het hele jaar dienst zal doen tijdens 

de vieringen.  

De paus en Pasen 

Samen met ongeveer 45.000 gelovigen viert paus Franciscus 

Pasen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Daar geeft hij zijn 

traditionele zegen “voor de stad en de wereld” (“Urbi et Orbi”).  

Zalig Pasen voor iedereen! 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN 16 FEBRUARI TOT 15 MAART 

 
Vrijdag 22 maart 2024 om 14u.  

Gebedsviering voorgegaan door Luk Patroons 
 

 
Donderdag 28 maart 2024 om 14u 
 Gebedsviering ‘Van Witte Donderdag naar Pasen’  

voorgegaan door Geert Fierens 
 

 
De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria 

op het gelijkvloers. 
 
 



  

7 

AAN HET WOORD… 
 
Wisten jullie dat er een echte Prins Carnaval regelmatig ons 

dagcentrum bezoekt? Paul Huybrechts was in 2010 Prins 

Carnaval te Ekeren. Paul woonde vroeger in Hoevenen maar 

tegenwoordig te Ekeren. 

 “Het begon eerder onverwacht.”, 

zegt Paul. “Toen ik iets ging 

drinken in café de Notenboom in 

Ekeren hoorde ik toevallig dat er 

dat jaar geen geschikte kandidaat 

was voor Prins Carnaval en dat 

de carnavalstoet daardoor niet 

zou kunen uitgaan. Dit mocht 

zeker niet gebeuren. Duizenden 

mensen komen de stoet bekijken 

en feest vieren. Het is een 

belangrijke dag in Ekeren. Ik 

stelde me dus kandidaat en werd 

lid van de Bierpruvers.  

Op 11/11, traditioneel de datum van de verkiezing, werd ik met 

95% van de stemmen verkozen. “11” is immers het getal van de 

“narren”, vandaar die datum. Uiteraard moest eerst ook mijn 

vrouw, Veerle Leermakers, overtuigd worden om Prinses 

Carnaval te worden. Dat ging vlot. Ook de kinderen Tammy, 

Nena en Charlotte werden als “pages” uiteraard lid van de 

“hofstaat”, het gevolg dat de prins omringt. Vandaag zijn ze 26, 

23 en 22 jaar maar destijds 14 jaar jonger en uiteraard nog echte 

kinderen. 

We trokken naar Aalst om daar het pak voor Prins Carnaval aan 

te kopen. We kochten een cape, blauw met geel, de kleuren van 

Paul met zijn steek en 

“ordes” van weleer wacht 

op de stoet van 2024. 
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Ekeren, een steek met drie pluimen, en 

een scepter. Onder de cape droeg ik 

een smoking, met wit hemd en strik, en 

Ekeren had terug een prins met een 

hofstaat. Als lokale prins mocht ik op 

de laatste wagen plaatsnemen en de 

mensen begroeten. En ’s avonds was 

er dan het bal. Ik reikte “ordes” uit op 

vraag van mijn hofmaarschalk en ik 

kreeg de sleutel van de “stad”.  

 

Ik reed als Prins mee in de stoet te 

Ekeren en ook te Andernach, de gemeente waar Ekeren mee 

verbroederd is. Maar ook te Deurne, Kapellen, Mortsel en andere 

omliggende gemeenten. Het was een mooie tijd met veel 

enthousiaste mensen en kinderen waar ik ook massa’s snoep 

aan mocht uitdelen.” 

Twee jaar geleden sloeg plots en onverwachts het noodlot toe. 

Paul werd ’s nachts getroffen door een hersenbloeding. Een 

gezonde man lag plots in het ziekenhuis. Toen hij eindelijk het 

ziekenhuis mocht en kon verlaten werd hij tijdens zijn revalidatie 

bijgestaan door de medewerkes van RevArte, een revalidatie 

ziekenhuis. Paul verloor ook zijn job als Sales Manager bij 

Herfurth Logistics. Nu wordt Paul nog altijd bijgestaan door zijn 

vrouw en dochters en komt hij 3 dagen per week naar het 

dagcentrum. 

 

“Ik denk nog vaak aan die carnavalsperiode.”, zegt Paul, “Tijdens 

de stoet van zaterdag 2 maart zijn veel carnavalisten mij komen 

bezoeken tijdens de stoet.”  

Dank om je verhaal met ons te delen, Paul! 
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HUISKALENDER 
 

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per 

woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. 

Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De polyvalente zaal is onze nieuwe benaming voor de oude 

cafetaria op het gelijkvloers naast de kinéruimte. 

 

Ma 18 maart: 14u: Bingo in de cafetaria 

 

Di 19 maart: Vaderdag 

   14u: Barbershop in het kapsalon 

   14u: Proevertjes in de polyvalente zaal 

 

Wo 20 maart: 10u: Marktbezoek 

14u: Riksja rijden 

 

Do 21 maart: 10u: Hersengym in de polyvalente zaal 

14u: Contactkoor in de kapel 

 

Vrij 22 maart: 14u: Gebedsviering in de kapel 

 

Zo 24 maart:  Palmzondag 

 

Ma 25 maart: 14u: Zangstonde in de kapel 

 

Di 26 maart: 10u: Zitdansen in de cafetaria 

 

Woe 27 maart: 10u: Marktbezoek 

14u: Riksja Rijden 
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Do 28 maart: Witte Donderdag  

10u: Handwerkclub in de polyvalente zaal 

14u: Gebedsviering: ‘Van Witte donderdag naar  

Pasen’ in de kapel  

15 u: Samen genieten van een gebakje in de 

leefruimte van elke woonkern 

 

Vrij 29 Maart:  Goede vrijdag     

   14u: Film in de kapel 

 

Zo 31 maart:  Pasen 

 

Ma 1 april:  Paasmaandag (weekenddienst) 

 

Di 2 april:  14u: Wandeling in het Hagelkruispark met Kris 

    

Woe 3 april: 10u: Marktbezoek 

14u: Riksja rijden 

 

Do 4 april: 10u: Hersengym in de polyvalente zaal 

 

Vrij 5 april:  14u: Lekkerste mocktail van Sint-Vincentius 

   verkiezing op alle afdelingen 

 

Ma 8 april: 10u: Voorstelling collectie Lingerie Vivy in de  

polyvalente zaal 

14u: Zangstonde in de kapel 

 

Woe 10 april: 10u: Marktbezoek 

   14u: Riksja rijden 

 

Do 11 april: Wereld Parkinsondag 

   10u: Handwerkclub in de polyvalente zaal 

 

Vrij 12  april: 14u: Bordspellletjes in de polyvalente zaal 
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TERUGBLIK 
 

Graag tonen we een aantal activiteiten waar onze bewoners de 

laatste maand aan deelnamen. We denken met veel plezier terug 

aan deze fijne momenten. 

 

Wandeling in het Veltwijckpark 

Op 5 maart was het zover. We trokken de wandelschoenen en 

een warme jas aan en gingen op stap. We hadden geluk: het 

druppelde maar een beetje en het hield al vlug op met regenen. 

Het was een beeje fris, maar 

voor begin maart een redelijk 

mooie dag. We kwamen 

samen  aan het onthaal van 

het woonzorgcentrum: de 

bezoekers van het 

Dagcentrum  en verschillende 

bewoners van al de 

woonkernen van het 

woonzorgcentrum.   

 

Fijn dat er zo veel vrijwilligers 

aanwezig waren om de 

bewoners die minder te been 

zijn te ondersteunen en om de  

rolstoelen te duwen. De 

volledige groep van toch wel 38 

personen en 2 schattige 

hondjes, vertrok. Na een kort 

tochtje door Ekeren bereikten   

we het Veltwijckpark.  
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 We hielden het verkeer een beetje 

op door met z’n allen aan het rode 

licht over te steken. Bestuurders 

moesten even wachten, wat iedereen hoffelijk en begripsvol 

deed.  Al vlug bleek dat “rijden met een  rolstoel” niet altijd even 

makkelijk is voor de begeleiders. Maar oefening baart kunst en 

we legden een mooi parcours af. Het park is ongeveer 9 ha 

groot en grenst aan het natuurgebied de Oude Landen. Aan het 

poortgebouw vertelde 

François ons meer over het 

Hof van Veltwijck en zijn 

bewoners en ook hoe het 

Hof werd aangelegd in 

Engelse stijl.  Er zijn 

bloementuinen en een 

grasveld en rond het “Hof 

van Veltwijck” ligt een 

slotgracht. Een oude 

beukendreef leidt via de 

poortgebouwen naar het kasteel. 

Aan de ingang van het park is de Villa Geniets, waar 

nu het stadsloket gevestigd is. In het park lag vroeger het 

voetbalstadion van Germinal Ekeren.  
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Nu zijn de tribunes verdwenen en is enkel het veld nog te 

bewonderen. Eén van onze wandelaars vertelde dat hij in ver 

vervlogen tijden nog voor Germinal Ekeren heeft gevoetbald. 

Daarna stapten we nog een eindje door de Oude Landen terug 

naar het woonzorgcentrum en was het tijd voor een drankje. Kris 

had ook nog een cake gebakken en die werd ook verdeeld en 

smakelijk opgesmuld. 

 

Bedankt Kris voor het begeleiden van een mooie wandeling, de 

lekkere cake en een prachtige namiddag. We kijken allemaal al 

uit naar onze volgende uitstap naar het Hagelkruispark. 

Uiteraard hopen we dan ook op goed weer en op de 

aanwezigheid van vele begeleiders  ! 
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Boccia 

Onze kinésiste Linda leidt elke 

week een sessie Boccia. Boccia 

is een paralympische miksport 

verwant aan petanque. Het 

wordt  gespeeld met zachte 

ballen. De oorsprong van 

Boccia ligt in het oude 

Griekenland. Met grote stenen 

werd gegooid op een doelsteen 

in het speelveld. In de 16e eeuw 

heeft deze spelvorm in Italië 

een verdere ontwikkeling 

doorgemaakt richting sporten 

die we nu kennen als jeu de 

boules en petanque. 

 

Doel van het spel is om je eigen 

rode of blauwe ballen of die 

van het team, dichterbij de 

witte doelbal (de Jack) te 

plaatsen of te werpen dan de 

tegenstander. De spelregels van 

boccia zijn eenvoudig, maar het is een sport die 

fysiek uitdaagt en waarin een “tactisch schaakbrein” onmisbaar 

is! Het  wordt vaak gespeeld in teams. Het spel roept soms wel 

wat emotie op bij onze bewoners want iedereen wil graag winnen 

en de beste zijn. Boccia stond ook op het programma tijdens de 

spelnamiddag en werd daar ook enthousiast onthaald. 
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Sport- en spelnamiddag 

Op 27 februari organiseerden we een sport- en spelnamiddag 

voor onze bewoners. Onder de deskundige leiding van de 

kinésisten en ergotherapeuten vond er een verscheidenheid aan 

activiteiten plaats op de verschillende afdelingen. Onze 

bewoners moesten dus door het hele woonzorgcentrum trekken 

om de verschillende spellen te ontdekken. Het was zoals een reis 

rond de wereld waarbij alle woonkernen bezocht werden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op Rozentuin kwamen de deelnemers al direct in aanraking met 

Ronald die een spel presenteerde rond een bak met hoepels, 

kegels en ballen. De ballen vlogen al vlug in het rond door de 

hoepels. Daarna ging de tocht verder naar Emma die zich op 

Irisheem geposteerd had en waar iedereen “kaas met gaten” kon 

spelen. 
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En de reis was nog lang 

niet gedaan want op 
Tulpenhof onmoetten ze 
Caroline en student Jordi 
met de “kleurentwister”. 

 
Op Klaproosveld stond  
Linda paraat om een 

spelletje Boccia te       
begeleiden. 

 
Vervolgens daalden de 
deelnemers af naar het 

gelijkvloers waar Jill 
hen trakteerde op een 
spel met de “tonnen” in 
de kinéruimte.  De reis 

werd daarna 
afgesloten bij Eef die 

de bewoners 
uitnodigde op een 
spelletje sjoelbak 

waarna iedereen blij en 
voldaan terugkeerde 

naar de eigen 
woonkern. 

 
Het was een 

ontspannende, 
spannende en 

deugddoende sport- 
en spelnamiddag 
die ongetwijfeld 

geleid heeft tot een 
welverdiende en 

verkwikkende     
nachtrust. 
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MAALTIJDZORG: 10 GEBODEN 
 

Het tweede gebod van de maaltijzorg:  

 

“Zorg voor voldoende licht, 

zo wordt er gegeten met een goed zicht.” 

 

Licht en dementie 

Licht is niet alleen belangrijk voor een goed zicht, maar heeft 

eveneens invloed op verschillende functies van het lichaam. 

Voldoende daglicht heeft een positief effect op de gezondheid, 

concentratie, alertheid, dag- en nachtritme en voorkomt 

eventuele somberheid of depressie. 

 

Alle vormen van dementie tasten vroeg of laat de hersencellen 

aan die de biologische klok aansturen. Hierdoor slaapt iemand 

met dementie onrustig en is ’s nachts actief. Overdag is diegene 

juist passief en slaperig. Slaapmedicatie helpt niet altijd. Het kan 

namelijk voor extra verwarring zorgen. 

 

Met voldoende en soms extra licht kan je de persoon met 

dementie helpen om de dag als dag te ervaren. Gedempt licht in 

de avond helpt de persoon beseffen dat de dag voorbij is en dat 

het tijd is om te gaan slapen.  

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij mensen met dementie 

die aan veel licht (vb: daglicht op een lichte dag) zijn blootgesteld, 

de achteruitgang van het oriëntatievermogen en geheugen 

vermindert. De verschijnselen van depressie nemen af en hun 

dagelijkse zelfredzaamheid blijft langer, bijvoorbeeld het smeren 

van de boterhammen. 
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Ook zonder een dure daglichtinstallatie kun je veel doen aan het 

licht in huis.  

 

Enkele tips die het bioritme van de persoon met dementie 

kunnen ondersteunen zijn: 

• Iedere dag een uurtje naar buiten gaan. 

• Maak je favoriete plek waar het meeste daglicht binnen 

komt in huis. 

• Zet de persoon met het gezicht naar het daglicht, niet met 

de rug. 

• Met een dimmer kan je zorgen voor licht dat past bij het 

tijdstip van de dag. 

• Maak met licht een oriënterende omgeving door ’s nachts 

het licht te laten branden in het toilet of een lichtroute te 

maken naar het toilet. 

 

Voor vragen rond dit thema kan je steeds terecht 

bij diëtiste Annechien. 

 

 

 

 
 

 
 
Volgende keer: Presenteer voor ieder een mooi en warm bord, 
en vertel wat er gegeten wordt.  
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 VERJAARDAGEN 

16/03/1961 Annita Willems (p)                           

17/03/1963 Viviane Geysen (vr)                                          

21/03/1994 Tahera Hazara (p)                         

22/03/1979 Bieke Janssens (p)                            

02/04/2004 Tahiya Moerman (p)              

03/04/1927 Marie-Louise Van Tilborg (Leliedal)                   

05/04/1940 Godelieve Wouters (Rozentuin)                                     

06/04/1946 Diana Verboven (Leliedal)                          

07/04/1931 Lucienne Westyn (Irisheem)                       

07/04/1938 Agnes Meys (Rozentuin)                             

08/04/1960 Anne Cauwe (p)                                

08/04/1964 Yolanda Van der Lans (p)                        

08/04/1988 Joyce Van Ransbeeck (p)                      

08/04/1986 Evi Verschooten (p)                  

09/04/1928 Gerardus Deridder (Klaproosveld)               

11/04/1939 Alexander Dingemans (Leliedal)              

13/04/1930 Maria Vercauteren (Rozentuin)                    

13/04/1943 Maria Coenen (AW)                    

14/04/1946 Nathalie Michiels (Irisheem)                      

15/04/1993 Cynthia Krols (p)                 
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van 

harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje 

thuis voelen. 

 

We betreuren het afscheid van… 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en 

 wensen hen veel sterkte toe. 

 

Marc Willems    Tulpenhof   17/02/2024 

Ludovica Van den Bergh Irisheem   18/02/2024               

Melanie Dergent  Klaproosveld  27/02/2024          

Justine De Schutter  Klaproosveld  29/02/2024             

Ludo De Bie   Klaproosveld  02/03/2024            

Irma de Belder   Rozentuin  09/03/2024 

           

 

 

 

Richard Lenders   Tulpenhof   K132 

Angela Bischops   Rozentuin   K217     

Alexander Dingemans Leliedal    K003  

Emelie Robert   Klaproosveld   K116      

Emeliane Hellemans Klaproosveld   K114 

Laurent Schurmans  Klaproosveld   K106    

Joanna Nuytemans  Tulpenhof   K139         

Maria Brant   Irisheem    K228 

 



  

21 

PERSONEELSNIEUWS 
 

Welkom! 

 

We wensen je een vlotte start en hopen dat je je snel thuis mag 

voelen in het team! 

 

We nemen afscheid van… 

 

Wij danken hen voor hun inzet en wensen hen veel succes voor 

de toekomst! 

 

Baby nieuws 

 

Verpleegkundige Tinu is trotse papa geworden van een flinke 

dochter Hazel. Mama, dochter en papa stellen het goed.  

 

We wensen jullie veel gezinsgeluk! 

 

 

 

Wendy Van Dijck begeleider wonen & leven / logopediste 

Emelda Chabowu zorgkundige  

 

Isabelle Dillen   ergotherapeute 

Nelle Van Regemortel  teambegeleider Klaproosveld 
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NIEUWS UIT… 
 

LELIEDAL 

Februari was de maand van de liefde 

en van Carnaval.  

 

Met Valentijn werden we heerlijk in de 

watten gelegd met een liefdevol menu. 

De tafels waren ook prachtig gedekt. ♥ 

Iedereen kreeg ook een fotohoudertje 

uit klei in de vorm van een hartje. Dat 

hadden we zelf gemaakt.  

 

Ook carnaval werd uitbundig gevierd 

op Leliedal. Hebben jullie onze mooie clowns zien hangen op de 

gang? We hielden een heuse verkleedpartij met alle bewoners 

en personeel. En daar hoorde ook een traditionele groepsfoto bij. 

Toevallig was er op dat moment een dokter aanwezig die de 

groepsfoto wou nemen. Zo kon iedereen mee op de foto.  
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De lente is in aantocht en daar hebben we al heerlijk van 

genoten!  We maakten de eerste wandelingetjes in onze tuin 

om te genieten van de eerste zonnestralen van het jaar! Er stond 

nog een frisse wind, maar met een dikke jas aan was het 

aangenaam en heerlijk.  
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KLAPROOSVELD 

Op 8 maart vierde Marcel De Moor zijn 103de verjaardag. Marcel 

mocht vele felicitaties ontvangen van familie en vrienden.    

Marcel woont sinds 1944 in Ekeren. In 2019 verhuisde hij naar 

ons huis.  

 

Uiteraard hoorde bij deze verjaardag een officieel bezoek. 

Districtsburgemeester Koen Palinckx was graag op de viering 

aanwezig. Hij poseerde met plezier met de jarige en zijn dochter 

Betty voor de foto.  

 

Marcel komt uit een slagersfamilie. Vader was beenhouwer in het 

polderdorp Oosterweel. Marcel stapte in de voetsporen van zijn 

ouders en werd slager. “De beste uit de streek”, wordt gefluisterd. 

“In februari 1943, het was toen volop oorlog, kregen we het bevel 

ons huis te verlaten. Het was geen loos alarm. We stonden tot 

aan de knieën in het water”, herinnert Marcel zich. Later 

verhuisde Marcel naar Ekeren. Daar zette hij op het Klein 
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Hagelkruis de slagerij verder. In 1979 werden de rolluiken van de 

slagerij in Ekeren definitief gesloten. 

 

 

Marcel en zijn echtgenote Josée De Loore verhuisden in 1976 

naar Den Ouden Eik in de Veltwijcklaan 56. Marcel wist zijn 

welverdiende vrije uren nuttig in te vullen. Hij was trouw lid van 

de Ridderlijke Sint-Jorisgilde in het Veltwijckpark. Marcel zat ook 

een tijdje in het bestuur van de harmonie Labore et Constantia. 

Zijn echtgenote Josée overleed in 2015. Marcel bleef in De Oude 

Eik wonen en kreeg hulp van zijn dochter Betty en schoonzoon 

Paul. In 2019 verhuisde hij dan naar het woonzorgcentrum. 

Marcel wil er gerust nog een paar jaartjes bijdoen dus de 

districtsburgemeester mag alvast een plekje in zijn agende vrij 

houden voor de volgende jaren.  

Het was een gezellig feestje in de polyvalente zaal waar 

Marcel, in aanwezigheid van familie en vrienden zijn 

verjaardag mocht vieren. 
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TULPENHOF 

Op Tulpenhof konden we deze maand, na lichtmis, opnieuw 

lekker smullen van vers gebakken pannenkoeken.   

Hiervoor konden we 

rekenen op onze 

bereidwillige trialoogploeg, 

die spontaan en graag de 

handen uit de mouwen 

kwam steken en onze 

bewoners met veel plezier 

smakelijke pannekoeken 

serveerde. 

 

 

Siroop en suiker werden er 

opnieuw bijgehaald. En 

reken maar dat ze opnieuw 

lekker smaakten en dat er 

opnieuw volop gesmuld 

werd! 
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Op 22 februari kregen we bezoek van de leerlingen van Moretus 

Ekeren. De studenten van het vijfde jaar verzorging brachten ons 

niet enkel een bezoek maar speelden ook zelfgemaakte 

spelletjes met onze bewoners. Al vlug was het contact gelegd en 

amuseerden ze zich samen.  
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ROZENTUIN 

Op Rozentuin werd er een crea- 

moment georganiseerd rond 

carnaval. Onder het motto van 

de carnavalstoet dit jaar: “Feest 

allemoal mor mee… ‘t is onze 

jubilee”, kwamen we met een 

super idee. 

 

Vol enthousiasme begonnen 

we eraan. We trachtten ons te 

verkleden en maskers te maken zodat we klaar waren voor de 

carnavalstoet die door het dorp ging trekken. Na wat knip- en 

plakwerk vergezeld van giechel- en lachbuien toverden onze 

bewoners zich om tot eersteklas clowns. 

 

We bewerkten daarna de foto’s een beetje zodat ze helemaal tot 

clowns werden omgetoverd. Wat denken jullie ervan? Hadden ze 

in de carnavalstoet kunnen meelopen? 
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Alaaf, Alaaf, Alaaf! 

 

 

IRISHEEM 

Het is bijna LENTE! In de natuur gaat alles weer volop groeien 

en bloeien en hier binnen ook. Het goede weer en de iets langere 

en lichtere dagen zorgen voor goede moed, daardoor zijn we 

goed bezig geweest. We zijn begonnen 

met onszelf mooi te maken, we proberen 

elke week de manicure van onze dames 

te verzorgen. Dat vinden ze geweldig. 

 

We hebben ook Sint-Valentijn gevierd. 

Samen knutselden we mooie 

handgemaakte kaartjes en onze 

bewoners kregen ook een mooie bloem. 

Wij hebben ook samen pizza gebakken 

met speciale gasten Suzy en Jos onder 
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aandachtig toezicht van Luc en Petrus en het was helemaal 

gelukt. De pizza’s werden gesmaakt en goedgekeurd door alle 

bewoners. 

 

 

 

En natuurlijk hebben wij ook carnaval gevierd. 
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En ook op Irisheem was het pannekoekentijd. Maar niet zomaar 

gewone pannekoeken, nee, het werden echte pannekoeken-

brochettes. De pannekoeken werden vakkundig opgerold en in 

stukjes gesneden. Daarna maakten onze bewoners met stukjes 

pannekoek en stukjes fruit een echte pannekoeken/fruit 

brochette.  

 

Medewerkers die eerst mee geholpen hadden om alles klaar te 

maken, wilden uiteraard, met toestemming van de bewoners, 

ook eens proeven van deze fantastische lekkernijen die ze zonet 

samen klaargemaakt hadden.   
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Ook een bezoekje aan de markt kon niet ontbreken. We 

snuffelden wat rond en kochten een heerlijk gebakje voor bij de 

koffie ’s middags. 
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PAASWENS 
 

 

In deze tijd van het jaar 

Nu de dagen fors gaan lengen 

Wens ik je al het goede 

Dat Pasen je kan brengen 

Moge de schoonheid van dit seizoen 

De winter vlug verdringen 

En dat de vreugde van Pasen 

Je het hele jaar door mag omringen 

 


