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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en sympathisanten, 

Met de start van de lente sneuvelde meteen een decenniaoud 

record. Het werd de warmste 21 maart ooit gemeten. 

Aangename temperaturen en zonnestralen doen de natuur 

ontwaken. De narcissen in onze tuin zijn er altijd als eerste bij om 

terug wat kleur te brengen na een lange, grauwe winter.  

We zitten ondertussen in de helft van de veertigdagentijd voor 

Pasen. We mogen spreken van een late Pasen dit jaar en dit 

heeft alles te maken met de stand van de maan.  

Op 21 april begint de Week van de Valpreventie. Naar jaarlijkse 

traditie besteden we deze week extra aandacht aan beweging, 

gezonde voeding en leren we valrisico’s te beperken. Dit jaar 

trekken we naar buiten om onze nieuwe sporttoestellen te 

ontdekken. Hopelijk mogen we rekenen op een aangenaam 

paaszonnetje.  

Wie niet zo sportief is aangelegd kan zijn hartje ophalen tijdens 

het videoconcert van het Music Emotions Symphonic Pop 

Orchestra, waarin onze eigen Wendy Van Dyck schittert als één 

van de strijkers. Hun jaarconcert werd op video vastgelegd en wij 

zullen daar samen enkele delen van bekijken.  

Wie dol is op folklore kan zondag 6 april het keizerrijden bijwonen 

op het marktplein in Ekeren. Zal de eerste Ekerse keizer in de 

geschiedenis van de Lustige Gans op zijn troon kunnen blijven?  

Veel leesplezier! 

Met warme groet,  

Het redactieteam   
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PASTORAAL NIEUWS 
 

We zitten volop in de veertigdagentijd voor Pasen. Dit jaar valt 

deze christelijke feestdag op zondag 20 april. De datum van 

Pasen wordt op een aparte manier berekend. Die berekening 

hebben de christenen overgenomen van de joodse kalender. 

Pasen begint op de eerste zondag ná de eerste volle maan van 

de lente. Op z’n vroegst is dat 22 maart en op z’n laatst 25 april. 

Het is dus ieder jaar op een andere datum. 

Christenen vieren met Pasen dat Jezus Christus weer opstond 

uit de dood. Volgens de Bijbel stierf Christus op Goede Vrijdag 

(de vrijdag voor Pasen) aan het kruis. Maar wat heeft die 

paashaas daar nou mee te maken? Daar is niet iedereen het 

over eens. Waarschijnlijk is de traditie van de eierverstoppende 

haas komen overwaaien uit Duitsland. Hazen staan symbool 

voor vruchtbaarheid en nieuw leven. 

En waarom eieren? Eieren horen echt bij Pasen. Het ei staat 

symbool voor Jezus die opstond uit de dood. Een beetje zoals 

een kuiken uit een ei, is de gedachte. Het beschilderen ervan is 

een hele oude traditie. Vroeger mochten mensen in de vastentijd, 

de veertig dagen voor Pasen, geen vlees of eieren eten. De 

eieren die de kippen ondertussen legden, werden gekookt om ze 

niet te laten bederven. Ook werden ze feestelijk beschilderd. En 

na die veertig dagen vasten weer lekker opgepeuzeld. 

Paaseieren en hazen van chocolade hebben eigenlijk niets met 

het christelijk feest te maken. Het ei en de paashaas zijn 

symbolen van nieuw leven en vruchtbaarheid. Ze verwijzen naar 

heidense vruchtbaarheidsfeesten die vroeger rond deze tijd 

werden gevierd. Ze komen uit een traditie van lentefeesten die 

veel ouder is dan de christelijke. 
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Pasen Hoog Tijd 

Pasen 
Hoog tijd 
om uit je winterslaap te ontwaken 
je cocon te doorbreken 
en de zon van achter de wolken te halen. 

Voel de lentewind 
een nieuwe warmte 
die het dorre kleurt, 
een glimlach die ijs doet smelten. 

Geef dromen weer een kans 
laat optimisme het doemdenken stuiten 
laat hoop aan woorden kiemkracht geven, 
lenteknoppen die openbreken 
in bloesempracht. 

Opstaan om te leven 
verder gaan 
niet blijven staren 
op wat voorbij en onomkeerbaar is. 
Verrijzen uit het puin. 
Leven is sterker 
dan het graf van de dood. 

Kathleen Boedt 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN APRIL 2025 

 
Vrijdag 4 april 2025 om 14u.  

Gebedsviering voorgegaan door Lut Crève 
 
Donderdag 17 april maart 2025 om 14u.  

Viering Witte Donderdag voorgegaan door E.H. Verhulst 
 

Zondag 20 april 2025 om 10u. Paasviering op TV 
 

De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria 
op het gelijkvloers. 
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HUISKALENDER 
 

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per 

woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. 

Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten. 

 

APRIL 

    

di 01 apr  14u Zangstonde met Annechien in de Kapel 

wo 02 apr  10u Marktbezoek 

   14u Riksja 

do 03 apr  14u Videoconcert klassieke muziek Wendy 

vr 04 apr  14u Gebedsviering voorgegaan door Lut 
 

       

di 08 apr  14u Bingo met Lotte in de Cafetaria 

wo 09 apr  10u Marktbezoek 

10u Snoezelen met Eef en Caroline in de 

polyvalente zaal 

14u Riksja 

do 10 apr  14u Contactkoor met Annechien in de Kapel 

 

 

ma 14 apr 14u Zangstonde met Wendy in de Kapel 

wo 16 apr  10u Marktbezoek 

14u Riksja 

do 17 apr 14u Viering Witte donderdag   

vr 18 apr 10u Infosessie ‘Blijf valangst de baas’ door 

Caroline 
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     14u Handwerkclub met Wendy in de  

      Atelierhoek (1ste) 

zo 20 apr      Pasen  

 

ma 21 apr Paasmaandag - WEEKENDDIENST  

di 22 apr 10u Plechtige opening buitensporttoestellen  

(in cafetaria bij slecht weer) 

14u zie planning Week van de Valpreventie 

wo 23 apr  10u Marktbezoek 

10u Snoezelen met Jill en Eef in de polyvalente 

zaal 

10u zie planning Week van de Valpreventie 

12u Gezonde menu op de eigen woonkern 

14u Riksja 

do 24 apr   zie planning Week van de Valpreventie 

vr 25 apr 10u zie planning Week van de Valpreventie 

14u Afsluitreceptie met verassingsoptreden in de 

cafetaria 

 

di 29 apr  12u Feestmenu Pasen op de eigen woonkern 

14u Zangstonde met Caroline in de Kapel 

wo 30 apr  10u Marktbezoek 

14u Riksja 

   

 

Veel plezier! 
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE 

Van 21 tot en met 27 april 2025 vindt de jaarlijkse Week van de 

Valpreventie plaats. Dit initiatief heeft als doel ouderen, hun 

families en zorgverleners te sensibiliseren en te informeren over 

het belang van val- en fractuurpreventie. Het thema van dit jaar 

is: "Ik neem mijn valrisico onder de loep en bespreek het".   

In ons woonzorgcentrum nemen we traditiegetrouw deel aan 

deze week. We leggen de focus op beweging, educatie rond 

valrisicofactoren en organiseren bijscholingen voor zorg-

medewerkers. Dit jaar staat de week in het teken van de onlangs 

geplaatste buitensporttoestellen. Deze toestellen bieden onze 

bewoners de mogelijkheid om op een veilige en aangename 

manier in de buitenlucht te bewegen, wat bijdraagt aan hun 

fysieke gezondheid en valpreventie. Daarnaast organiseert elk 

team op de woonkernen een grote bewegingsactiviteit, 

afgestemd op de mogelijkheden en interesses van onze 

bewoners. 

We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze 

activiteiten en samen te werken aan een veilige en actieve 

leefomgeving. Laten we samen vallen voorkomen en de 

levenskwaliteit van onze bewoners verbeteren. 
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Planning Week van de Valpreventie 2025: 
 

Vrijdag 18 april: 

10u:  Infosessie "Blijf Valangst de baas" door Caroline 

Dinsdag 22 april: 

10u:  Plechtige opening van de buitensporttoestellen 
(bij slecht weer in de cafetaria) 

14u:  Uittesten van de buitensporttoestellen onder 
begeleiding voor bewoners van de tweede 
verdieping 

Woensdag 23 april: 

10u:  Uittesten van de buitensporttoestellen onder 
begeleiding voor bewoners van de eerste 
verdieping 

Donderdag 24 april: 

10u:  Uittesten van de buitensporttoestellen onder 
begeleiding voor gasten van het Centrum voor 
Dagverzorging (CDV) 

14u:  Uittesten van de buitensporttoestellen onder 
begeleiding voor bewoners van de 
Assistentiewoningen (ASW) 

Vrijdag 25 april: 

10u:   Uittesten van de buitensporttoestellen onder     
begeleiding voor bewoners van afdeling Leliedal 

14u:  Afsluitreceptie met verrassingsoptreden in de 
cafetaria 
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TERUGBLIK 
 

Maart was een maand vol feestelijkheden en betekenisvolle 

momenten in ons woonzorgcentrum. Van kleurrijke 

carnavalsvieringen en Aswoensdag rituelen tot 

hartverwarmende Vaderdag activiteiten. 

Carnavalstoet 

Maart begon feestelijk met de traditionele carnavalstoet, 

georganiseerd door onze Ekerse carnavalsvereniging ‘De 

Bierpruvers’. Het was dit jaar een korte stoet, maar daarom niet 

minder mooi. 

 

Carnaval zangstonde  

De carnavalsstemming werd voortgezet 

op 4 maart tijdens de Carnaval 

zangstonde in de cafetaria. Het werd 

een fantastische middag waarin zang en 

verrassingsacts elkaar afwisselden. De 

optredens van Zwarte Lola, Spaanse 

danseressen, André van Duin met het 

bekende lied ‘Ik heb hele grote 

bloemkolen’ en Urbanus als afsluiter 

met ‘Ge moogt naar huis gaan’ zorgden 

voor heel wat lachende gezichten. 

Bewoners en medewerkers zongen en dansten mee, wat zorgde 

voor een onvergetelijke sfeer! 

Viering Aswoensdag 

Op 5 maart stonden we stil bij Aswoensdag, het begin van de 

veertigdagentijd of vastenperiode. Een periode waarin soberheid 

en bezinning centraal staan. E.H. Verhulst ging ons voor in een 
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misviering waarbij de bewoners die dit wensten een askruisje 

ontvingen als teken dat ze meedoen aan de vastenperiode. 

Samen kijken we zo uit naar het hoogfeest van Pasen. 

Traditiegetrouw kregen bewoners op Aswoensdag als dessert bij 

het avondeten een lekker pruimenvlaaike, een zoete afsluiter van 

deze ingetogen dag. 

Mannencafé en Barbershop 

In het teken van Vaderdag 

organiseerden we een mannencafé in 

de polyvalente ruimte. Onze 

mannelijke bewoners genoten van een 

gezellig samenzijn met een drankje en 

fijne gesprekken. In het naastgelegen 

kapsalon werd tegelijkertijd een 

barbershop ingericht, waar bewoners 

zich konden laten scheren met schuim 

en een Gillette-mesje. Dit initiatief was er niet alleen voor de 

bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook voor de 

bewoners van ASW en CDV. 

Samen maken we dromen waar 

Vier bewoners kregen op 28 maart de kans om deel te nemen 

aan een bijzondere activiteit: zwemmen. Dit gebeurde in het 

kader van ons project ‘Samen maken we dromen waar’, 

waarmee we vorig jaar zijn gestart. We willen hiermee grote en 

kleine dromen van bewoners helpen verwezenlijken. 

Medewerkers, familieleden en mantelzorgers worden 

uitgenodigd om bij te dragen aan het waarmaken van deze 

dromen. Wil je helpen? Contacteer ons via: 

ergo@vincentiusekeren.be 

 

mailto:ergo@vincentiusekeren.be
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Vaderdagfeest  

Op 19 maart, het hoogfeest van 

de heilige Sint-Jozef, vierden we 

dan echt Vaderdag. In de 

namiddag werd er op elke 

woonkern een gezellig feest 

georganiseerd met gebakjes, 

koffie en thee. We zetten alle 

vaderfiguren figuurlijk in de 

bloemetjes en zorgden voor een 

warme, feestelijke sfeer. 

 

Riksjarijden is terug! 

Vanaf maart is ook het riksjarijden 

weer van start gegaan! Elke 

woensdagmiddag krijgen bewoners 

van alle woonkernen beurtelings de 

kans om een ritje te maken. Wil je 

graag een keer meerijden? Geef het 

door aan de zorgmedewerkers. 

 

Verjaardagsfeesten 

Elke woonkern organiseert om 

de twee maanden een 

verjaardagsfeest om de jarige 

bewoners van die periode te 

vieren. Dit is telkens een gezellig 

moment met versnaperingen, 

muziek en een feestelijke sfeer.  
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Vitame D opdoen 

 

 

We kijken uit naar de activiteiten die april voor ons in petto heeft 

en hopen op jullie enthousiaste deelname! 
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GANZENRIJDEN 

Oorsprong en geschiedenis 

Ganzenrijden is een eeuwenoude folkloristische traditie die nog 

steeds levendig is in de Antwerpse polderdorpen, waaronder 

Ekeren. Dit jaarlijkse evenement vindt doorgaans plaats in 

februari of maart, rond de carnavalsperiode.  

Het ganzenrijden vindt zijn oorsprong in de vroegmiddeleeuwse 

kwelspelen, die wijdverspreid waren over het platteland in 

Noordwest-Europa. Deze spelen, waarbij vaak dieren betrokken 

waren, verloren door de industrialisering en veranderde 

opvattingen over dierenwelzijn aan populariteit en verdwenen op 

veel plaatsen. Echter, in de polderstreek boven Antwerpen heeft 

het ganzenrijden de laatste twintig jaar een heropleving gekend.  

Tijdens het ganzenrijden rijden deelnemers te paard één voor 

één onder de galg door. Aan deze galg hangt een dode gans 

ondersteboven, verpakt in een visnet. Het doel is om al rijdend 

en met één hand als eerste de kop van de gans te scheiden van 

het lijf. Degene die hierin slaagt, wordt tot koning gekroond en 

geniet een jaar lang deze eretitel. 

Het hoogtepunt van het ganzenrijden is voor velen het 

keizerrijden, dat in 1948 voor het eerst werd georganiseerd door 

de 'Verenigde Gansrijders van de Antwerpse Polders'. Aan deze 

wedstrijd mogen 25 ruiters deelnemen, waaronder de keizer van 

het afgelopen jaar en de koningen van de laatste jaren. De 

winnaar van deze wedstrijd wordt tot keizer gekroond, en het 

dorp waaruit hij komt, richt het volgende keizerschap in. Het 

keizerschap wordt door veel gansrijders gezien als één groot 

polderfeest.  
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Ganzenrijden in Ekeren 2025 

Op 9 maart 2025 vond het jaarlijkse ganzenrijden plaats op het 

Kristus Koningplein in Ekeren, georganiseerd door de 

gansrijdersmaatschappij De Lustige Gans. Deze vereniging werd 

in 2006 opgericht door een groep enthousiaste Ekerenaars en 

heeft sindsdien de traditie nieuw leven ingeblazen. Het 

evenement bestond uit een kleurrijke optocht door Ekeren, 

gevolgd door de spannende wedstrijd waarbij ruiters streden om 

de kop van de gans. De festiviteiten trokken een groot aantal 

bezoekers en versterkten de gemeenschapszin. 

Joppe Vranken kroonde zich dit jaar opnieuw tot koning van De 

Lustige Gans. Voor de vierde keer wist hij de ganzenkop mee 

naar huis te nemen, na eerdere overwinningen in 2015, 2020 en 

2024. Vorig jaar werd hij in Zandvliet bovendien keizer van de 

Polderbond.  
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Na het ganzenrijden volgt op 6 april 2025 het keizerrijden, 

eveneens georganiseerd door De Lustige Gans. Bij deze 

gelegenheid strijden de koningen van verschillende 

gansrijdersverenigingen om de prestigieuze titel van keizer. Dit 

jaar vindt het keizerrijden voor het eerst plaats in Ekeren, wat een 

bijzondere mijlpaal is voor de gemeenschap. 

Het keizerrijden belooft een groots evenement te worden, met 

een feestelijke optocht en een spannende competitie. Het 

districtsbestuur en de stad werken samen met de verenigingen 

om alle voorbereidingen te treffen om van deze traditie een echte 

hoogdag te maken. Het is een unieke kans voor inwoners en 

bezoekers om deze rijke traditie van dichtbij mee te maken en te 

genieten van de feestelijkheden die daarbij horen. 

Wie graag een kijkje wil nemen op zondag 6 april is welkom vanaf 

15u op het Kristus Koningplein (waar ook de markt staat op 

woensdag). Voor wie niet lang kan staan, wordt aangeraden om 

met de rolstoel te komen.  
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 VERJAARDAGEN 

03/04/1927 Marie-Louise Van Tilborg (Leliedal)                                    

05/04/1940 Godelieve Wouters (Rozentuin)                                

06/04/1946 Diana Verboven (Leliedal)                             

06/04/1937 Gustave Dierckxsens (Klaproosveld)        

07/04/1938 Agnes Meys (Rozentuin)                         

08/04/1960 Anne Cauwe (p)                                  

08/04/1964 Yolanda Van der Lans (p)                   

08/04/1988 Joyce Van Ransbeeck (p)                         

08/04/1986 Evi Verschooten (p)                                            

13/04/1930 Maria Vercauteren (Rozentuin)             

13/04/1943 Maria Coenen (AW)                      

14/04/1946 Nathalie Michiels (Irisheem)                    

15/04/1993 Cynthia Krols (p)                                  

16/04/1988 Pradeep Madappilliljyothikumar (p)           

20/04/1941 Maria Louisa Luyckx (AW)                   

21/04/1930 Gerarda Demeersseman (Tulpenhof)        

21/04/1939 Anna-Maria Daans (CDV)      

22/04/1985 Caroline Heirman (p)                          

22/04/1992 Anke Verwerft (p)                        

24/04/1964 Conny Oeyen (p)                  

26/04/1937 Geraldine Riebel (Rozentuin)                  

26/04/1981 Julia Conceicao (p)                         

28/04/1933 Emilie Robert (Klaproosveld)          

29/04/1964 Paul Huybrechts (CDV)             
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BEWONERSNIEUWS 
 

We verwelkomen….  

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van 

harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje 

thuis voelen.                                                                                                                                             

 

We betreuren het afscheid van… 

                                                                                                                                                     

Wij betuigen de familie onze oprechte 

deelneming en 

 wensen hen veel sterkte toe. 

 

 

 

 

Theo Van Santvoort  Klaproosveld  K 118 

Jeanne van den Brande Klaproosveld  K 101 

Marcel Keeble   Irisheem   K 234   

Francois Springael  Rozentuin  K 205 

Denise Bottier   Tulpenhof  K 125 

 

Martha Cassauwers Irisheem  03/03/2025 

Ludovicus Hanssen  Klaproosveld 03/03/2025                    

Gerard Deridder    Klaproosveld 13/03/2025 

Guy Ceulemans  Klaproosveld 15/03/2025 

Angela van Everbroeck Klaproosveld 18/03/2025 

Frieda De Weerd  Klaproosveld 20/03/2025 

Edmondus Leemans Irisheem  22/03/2025  
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BEWONER IN DE KIJKER 

Hermine De Wagter is geboren op 18 augustus 1933 in Edegem 

en groeide op in een warm nest met gouden ouders en met de 

aanwezigheid van één oudere broer genaamd Albert. Hermine is 

zeer katholiek opgevoed. Ze ging alle 

dagen naar de kerk en ook het bidden 

met een paternoster stond dagelijks op 

de planning. Op haar 8 jaar verhuisde 

ze naar Ekeren, waar ze op 20-jarige 

leeftijd haar partner, Pol Johnson, 

ontmoette tijdens een spontane babbel 

in de kerk, na de mis. Haar man was 

directeur in een fabriek en bracht na zijn 

werk uren door als diaken in de kerk van 

Ekeren. Samen gingen ze graag kijken 

naar toneelstukken. 

Al van kleins af aan was Hermine zeer muzikaal aangelegd. Ze 

speelde als kind 5 uur piano per dag en haar eerste optreden 

deed ze op 4-jarige leeftijd voor de familie. Ook nadien bleef het 

muzikaal talent van Hermine op de voorgrond staan. Ze 

studeerde van haar 13 jaar tot haar 21 jaar zang & piano aan het 

conservatorium van Antwerpen en volgde tegelijkertijd Moderne 

Humaniora. Op 17-jarige leeftijd won Hermine een zangwedstrijd 

georganiseerd door het conservatorium van Antwerpen. Zang en 

muziek waren haar leven. Ze heeft dan ook 36 jaar zangles 

gegeven aan de muziekacademie in Ekeren.  

Hermine en haar partner verwelkomden 9 kinderen in hun leven: 

Ria, Bernadette, Patrick, Eric, Hedwig, Stefan, Pool, Veerle en 

Koen. Niet enkel de katholieke opvoeding, maar ook het 

muzikale talent heeft Hermine doorgegeven aan haar 9 kinderen. 

Bijna elke vrijdag en zondag werd er naar de mis gegaan toen 

de kinderen klein waren. Tijdens de vakanties stond dit zelfs 
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dagelijks op de planning. Als muzikale familie traden ze samen 

veel op en hiermee oogsten ze enorm veel succes. Zo kregen ze 

de vraag om op te treden in Parijs voor de franse televisie. 

Ondanks dat ze hier niet op in zijn gegaan, staat Hermine met 

haar gezin bekend als de “zingende familie Johnson”.  

Samen met haar 9 kinderen, partner en ouders die bij haar 

inwoonden was er altijd leven in de brouwerij. Iedereen was altijd 

welkom ten huize Johnson. Elke dinsdag kwamen de 

kleinkinderen langs om te eten, zij brachten dan nog enkele 

vrienden mee en Hermine kookte dan wat lekkers zoals frietjes 

of spaghetti. De familie Johnson is altijd een zeer hechte familie 

geweest. Elke verjaardag, Kerstmis, communie en huwelijk 

kwamen ze samen om feest te vieren. Ook de jaarlijkse 

familietrip naar het vakantieoord “Reigersnest” in Koksijde was 

een moment waar iedereen van de familie naar uitkeek.  

Hermine De Wagter wordt beschreven als een sterke, hartelijke 

en sociale vrouw die altijd bezig en bereikbaar was en steeds 

voor iedereen klaarstond. Vandaag de dag kennen we Hermine 

vooral als een zeer fiere madam, die enorm trots is op haar 9 

kinderen, 25 kleinkinderen en 28 achterkleinkinderen.  
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PERSONEELSNIEUWS 
 

Welkom! 

We heten hen van harte welkom in ons huis en hopen dat ze 

zich snel thuis mogen voelen! 
 

Welkom terug! 

Wij zijn blij je terug te mogen verwelkomen! 

We nemen afscheid van 

We wensen je veel succes voor de toekomst! 

Wij wensen onze langdurig afwezigen veel beterschap toe 

Magda Franck, Hilde Groos, Germaine 

Vanherck, Ingrid Bal, Ewelina Chechlinska, 

Somia El Khattabi, Hassana Barrie, Carina 

Konings, Elisa Struyven, Chantal Raas, 

Kader Varol, Jasmin Dingemanse, Jolanda 

Van der Lans, Monica Sarabando, Nina 

Leysen 

 

Fatou Bah                 medewerker schoonmaak en logistiek  

Anke Verwerft nachtzorgkundige 

Cacharé Wouters nachtzorgkundige 

Soukaina El Haouachi verpleegkundige (zelfstandig) 

Mathias Carpentier    medewerker schoonmaak en logistiek 

We zullen even afscheid moeten nemen van Annechien 
Somers, begeleider wonen en leven van leliedal en diëtiste, 

want zij gaat in zwangerschapsverlof vanaf 14 april. 
We wensen haar veel gezinsgeluk toe! 
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GEDICHT 

Zoals vorige maand beloofd hebben jullie 

nog het zelfgeschreven gedicht van de 

bewoners van de tweede verdieping te 

goed.  

 

Liedjes 

Louis Neefs zong het liedje: ‘Laat ons een bloem en wat gras 

dat nog groen is’. Mooie oude liedjes zijn een gemis. 

Ik ben verliefd op jou 

   en zing:’ twee ogen zo blauw’. 

Eddy Wally zong: ‘ Ik spring uit ’n vliegmachien, enkel alleen      

om jou te zien. 

Draai dan 797204 

   En dan maken we veel plezier… 

Juju paardje, met je vlassenstaartje, met zijn ijzeren   

voetjes, het klinkt nu nog zoetjes. 

Engelbert Humperdinck zingt: ‘ De laatste wals’, een knappe 

man en zingt nooit vals! 

Sandra Kim won met j’aime la vie! 

  Dit liedje had ze onder de knie. 

 

(geschreven door Maria en Gerda) 
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VERHAAL 
 

De avonturen van mijnheer De Vries (vervolg) 

Een fictief verhaal gebaseerd op levensechte gebeurtenissen.  

Het was februari en de gangen van woonzorgcentrum De 

Lentehof waren versierd met kleurrijke slingers en maskers. 

Carnaval stond voor de deur, en de bewoners werden 

aangemoedigd om deel te nemen aan de festiviteiten. Meneer 

De Vries, die nog nooit veel met Carnaval had gehad, keek 

enigszins sceptisch naar de voorbereidingen. 

Maria, zijn goede vriendin, stond voor de spiegel in de 

gemeenschappelijke ruimte en paste een felgekleurde boa. "Jan, 

je moet echt meedoen! Kijk eens hoe gezellig het eruitziet." 

Hij haalde zijn schouders op. "Ach, dat verkleden is niets voor 

mij, Maria. Ik kijk liever toe." 

Emma, de jonge stagiaire, kwam enthousiast de kamer binnen. 

"Meneer De Vries, we organiseren een carnavalsbingo met 

muziek en dans. Het zou geweldig zijn als u erbij bent!" 

Hij keek haar met opgetrokken 

wenkbrauwen aan. "Bingo, zeg 

je? Nou, misschien dat ik daar wel 

aan mee wil doen." 

Die middag vulde de 

gemeenschappelijke ruimte zich 

met bewoners. De tafels waren 

bedekt met kleurrijke tafelkleden en uit de speakers klonk vrolijke 

carnavalsmuziek. Els, de zorgkundige, stond vooraan met een 

microfoon. "Dames en heren, welkom bij onze carnavalsbingo! 

Laten we er een feestje van maken!" 
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Meneer De Vries zat naast Maria en bestudeerde zijn bingokaart. 

De nummers werden een voor een afgeroepen. Tot zijn eigen 

verrassing riep hij ineens: "Bingo!" 

Maria klapte enthousiast in haar handen. "Zie je wel, Jan! Het 

geluk is met de feestvierders." 

Na de bingo werd de muziek harder gezet. Sommige bewoners 

stonden op om te dansen. Emma trok Jan speels aan zijn arm. 

"Kom op, meneer De Vries, een dansje kan geen kwaad." 

Hij schudde lachend zijn hoofd. "Ik weet het niet hoor, Emma. 

Mijn danspassen zijn een beetje roestig." 

Maria gaf hem een duwtje. "Geen smoesjes, Jan. Gewoon 

genieten!" 

Met enige tegenzin liet hij zich 

naar de dansvloer leiden. Tot 

zijn eigen verbazing genoot hij 

van het moment. De feestelijke 

sfeer brachten een gevoel van 

vreugde dat hij lang niet had 

gevoeld. 

Naarmate de middag vorderde, nam de carnavalsviering alleen 

maar toe in intensiteit. De keuken had uitgepakt met 

smoutebollen en kleurrijke cupcakes. Els liep rond met een 

schaal. "Nog een smoutebol, meneer De Vries?" 

Hij nam er een en knikte goedkeurend. "Wat een traktatie, Els. 

Dit is nog eens genieten." 

Een van de hoogtepunten van de namiddag was de verkiezing 

van de carnavalsprins en -prinses. Els hield een trommel voor 

zich en kondigde aan: "En de eer van prins Carnaval gaat naar… 

meneer De Vries! En onze prinses is Maria!" 
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Jan schudde lachend zijn hoofd. "Jullie nemen me echt in de 

maling." 

Maria pakte zijn hand. "Ach, prins Jan, je hebt het verdiend!" 

Met een zelfgemaakte kroon op zijn hoofd en een scepter in de 

hand nam hij plaats op de geïmproviseerde troon, terwijl Maria 

stralend naast hem stond. De feestelijkheden werden afgesloten 

met een polonaise door de gangen. Bewoners en personeel 

vormden een lange sliert, lachend en zingend. 

Aan het einde van de dag, terwijl de rust terugkeerde in De 

Lentehof, leunde Jan achterover in zijn stoel. Hij keek Maria aan 

en grijnsde. "Misschien is Carnaval toch zo gek nog niet." 

Maria gaf hem een speelse por. "Zie je wel! Volgend jaar doen 

we weer mee." 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 


