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EDITORIAAL 

Beste bewoners, familieleden, vrijwilligers en sympathisanten, 

 

Hier zijn we terug! Goed uitgerust en met veel nieuwe inspiratie 

voor het najaar van 2025. De zomervakantie ligt alweer achter 

ons. Juli en augustus zijn voorbij gevlogen. Met vele mooie 

vakantieherinneringen op zak gaan we het najaar tegemoet. Op 

1 september, zoals het een eerste schooldag betaamt, 

verwelkomen we enkele nieuwe gezichten in ons huis.  

 

Ook al was het buiten bakken en braden, we zetten de zomer al 

fietsend in. We verzamelden met z’n allen fietskilometers en 

kwamen uit op meer dan 3000 afgelegde kilometers! Daarnaast 

lieten we geen enkele feestdag aan ons voorbijgaan. De 

nationale frietdag en internationale bierdag zijn ondertussen een 

traditie geworden. We verwarmden en verkoelden ons aan kleine 

gelukjes: voetbadjes, wandelingetjes met het zonnetje op onze 

snoet, fietstochtjes,… 

Een nieuwe maand, een nieuwe feestdag! Binnenkort vieren we 

de feestdag van de heilige Vincentius, de patroonheilige aan wie 

wij onze naam danken, met een heus mosselfestijn en een 

ziekenzalving. De mosselen zijn op hun best in de maanden met 

de letter “r” hebben ze ons altijd wijsgemaakt. Hopelijk is dat 

geen fabeltje! ☺  

De zon en de zachte temperaturen hoeven nog geen plaats te 

maken voor de herfst. Laat ons nog maar even genieten van 

enkele mooie nazomerdagen!  

Veel leesplezier!  

Met zomerse groet,  

Het redactieteam  
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PASTORAAL NIEUWS 

Het sacrament van de ziekenzalving hoort bij het christelijke 

geloof, zoals pijn en lijden bij het leven horen. Iedereen wordt wel 

eens ziek of kent wel iemand met een langdurige of chronische 

ziekte. Er staat geen leeftijd op ziek zijn, kwetsbaar zijn, zich 

broos of zwak voelen. In zulke tijden van beproeving kent de Kerk 

het sacrament van de ziekenzalving. Het bestaat uit gebed, 

handoplegging en zalving met olie. 

De priester bidt: "Moge onze Heer Jezus Christus door deze 

heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan 

met de genade van de Heilige Geest". Hierdoor worden zonden 

vergeven en de kracht van de Heilige Geest meegedeeld. Het is 

een intens gebeuren, troostrijk voor de ontvanger en voor allen 

die daarbij aanwezig zijn. Als iemand zwaar ziek is, of door 

ouderdom verzwakt is, kan hij de ziekenzalving ontvangen.  

In ons huis organiseren we traditioneel de ziekenzalving rond de 

feestdag van onze patroonheilige Sint-Vincentius. Hij zette zich 

heel zijn leven in voor de armen en de zwakkeren in de 

maatschappij. 

Vincentius a Paulo wordt aangeroepen als de patroon van alle 

verenigingen voor liefdadigheid maar ook van de ziekenhuizen 

en andere zorginstellingen. Zo is hij bijvoorbeeld de 

patroonheilige van de Zusters van Vincentius die in België nog 

congregaties hebben in Oost- en West-Vlaanderen.  

De Zusters van de H. Vincentius a Paulo, dienstmaagden der 

armen, uit het Oost-Vlaamse Gijzegem waren degenen die van 

bij de oprichting van ons WZC in 1868 instonden voor de 

zorgverlening. De laatste zusters vertrokken in 2003 uit Ekeren.  

(bron: wikipedia en eigen archief) 
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GEBEDSVIERINGEN 
 

VIERINGEN VAN SEPTEMBER 2025 

 
Vrijdag 12 september 2025 om 14u.  

Gebedsviering voorgegaan door Jean Vleminx 
 
Woensdag 24 september 2025 om 14u.  

Ziekenzalving voorgegaan door E. H. Verhulst 
 
 

De vieringen vinden plaats in de kapel, naast de cafetaria 
op het gelijkvloers. 
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HUISKALENDER 
 

Hier het maandoverzicht voor heel ons huis. De activiteiten per 

woonkern kan je aan de leefruimte van de woonkern terugvinden. 

Alle bewoners zijn van harte welkom op de activiteiten. 

SEPTEMBER 

    

Ma 1 sep 14u Zangstonde met Lotte in de Kapel 

Di 2 sep 14u Meditatie met Eef in de Kapel 

Wo 3 sep 10u Marktbezoek 

 14u Knutselen met vrijwilligers op het 1ste 

 

       

Wo 10 sep 10u Marktbezoek 

10u Snoezelen met Jill en Eef in de Polyvalente 

zaal  

Do 11 sep   10u Hersengym met Jill in de Polyvalente zaal 

14u Bingo met Wendy in de Cafetaria 

Vr 12 sep 14u Gebedsviering met Jean in de Kapel 

 

 

Ma 15 sep 14u Beeldende creatieve therapie met Eef voor de 

assistentiewoningen in de Atelierhoek 

14u Zangstonde met Wendy in de Kapel 

Di 16 sep 14u Workshop met Eef in de Kapel 

Wo 17 sep 10u Marktbezoek 

14u Knutselen met vrijwilligers op het 1ste 

 14u Riksja 

Do 18 sep 14u Contactkoor met Lotte in de Kapel 
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Zondag 21 september 2025: Wereld Alzheimer Dag 

   

 

Ma 22 sep 14u Herfstwandeling (verzamelen in de inkomhal) 

Di 23 sep 10u Een ‘te gekke’ start campagne in de 

Cafetaria 

14u Meditatie met Eef in de Kapel 

Wo 24 sep 10u Marktbezoek 

 10u Snoezelen met Jill en Eef in de Atelierhoek 

14u Viering ‘Sint-Vincentius’ met ziekenzalving in 

de Kapel 

 14u Riksja 

Do 25 sep 10u Hersengym met Jill in de Polyvalente zaal 

12u Mosseldiner Sint-Vincentius  

 14u Bingo met Wendy in de Cafetaria 

 

 

Di 30 sep 14u Vertellingen met Eef in de Kapel 

   

 

Geniet van de mosselen!  
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TERUGBLIK 

Wat hebben we een fantastische zomer achter de rug! 

Ondanks de vakantieperiodes van heel wat medewerkers bleef 

het deze juli en augustus bruisen van de activiteit in WZC Sint- 

Vincentius. Dankzij de inzet van het hele team, vrijwilligers en de 

warme betrokkenheid van familieleden, konden onze bewoners 

genieten van een goed gevulde zomer. Van sportieve kilometers 

tot muzikale momenten, van feest op de woonkernen tot 

verstilling in de kapel. Voor elk wat wils. We nemen je graag mee 

op een zomerse terugblik langs grote en kleine hoogtepunten 

van de voorbije twee maanden. 

 

Tour de France: samen rijden we naar de top 

Juli stond helemaal in het teken van onze eigen Tour de France-

uitdaging. Op maandag 7 juli openden we het project feestelijk 

in de cafetaria, gevolgd door een sfeervolle Franse zangstonde 

in de kapel. Caroline bracht enkele bekende en minder bekende 

chansons, waarbij de bewoners uit volle borst konden 

meezingen. 

Tijdens deze themaweken 

werden de bewoners ook 

getrakteerd op een heus Frans 

ontbijt. Mooi aangeklede tafels, 

met als extra een croissant en 

koffiekoek, Franse kaas en een 

glaasje fruitsap bovenop het 

standaardontbijt. 

Het belangrijkste was natuurlijk het verzamelen van kilometers. 

Met bewoners, familie en medewerkers verzamelden we samen 

kilometers, via fietsmomenten in de kinesitherapiezaal, 
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riksjaritten en pendelbeurten van personeel en bezoekers. Op 

het grote papier in de inkomhal zagen we de teller gestaag 

stijgen richting het doel van 3.320 kilometer, het officiële 

parcours van de Tour in 2025. 

Op donderdag 24 juli vierden we deze 

gezamenlijke prestatie met een feestelijke 

receptie in de cafetaria. Een gezellige 

namiddag, waarin sportieve inzet en 

groepszin in de bloemetjes werden gezet. 

Alle deelnemende bewoners mochten een 

attentie kiezen als aandenken aan hun 

deelname. We hopen dat verschillende 

bewoners de smaak te pakken hebben en 

ook na het beëindigen van deze 

themaweken blijven fietsen. 

Totaal aantal gereden kilometers: 3019 km 

Nationale feestdag en Belgische klassiekers 

Op maandag 21 juli serveerden we een feestelijk Belgisch 

menu op de eigen woonkernen, met klassieke gerechten om 

onze nationale feestdag te vieren. De dag nadien, op dinsdag 22 

juli, bracht Caroline een nationale zangstonde in de kapel, met 

een muzikaal eerbetoon aan ons land. 

Op donderdag 31 juli volgde een 

speciaal middagmaal naar aanleiding 

van onze nationale trots: de Nationale 

Frietdag (1 augustus). We hebben 

geprobeerd een echte frituurervaring 

te creëren. De bewoners genoten 

zichtbaar van frietjes in echte 

frietbakjes, geserveerd met stoofvlees 
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en een lekker slaatje. Uiteraard kon een sausje niet ontbreken. 

Op vrijdag 1 augustus sloten we deze 

feestelijkheden af met een gezellige 

bierproeverij in de cafetaria, naar 

aanleiding van de Internationale 

Bierdag. Bewoners en bezoekers 

proefden met plezier enkele Belgische 

bieren, die werden opgediend door 

Lotte en Wendy, onze ‘biermeisjes’ 

van dienst. 

Meditatie in de kapel 

Op dinsdag 5 augustus vond een tweede meditatie-sessie 

plaats in de kapel, onder begeleiding van creatief therapeut Eef. 

Na de eerste sessie tijdens de Week van de Geestelijke 

Gezondheidszorg eerder dit jaar, bleek ook deze bijeenkomst 

een succes. In stilte samenkomen, even de drukte loslaten: het 

bracht rust en verbinding bij veel aanwezigen. 

We blijven inzetten op geestelijke gezondheid, samen met 

psychologe Esther en alle zorgmedewerkers. In de oktobereditie 

van het krantje vertellen we meer over hoe we dit blijven 

ondersteunen in ons woonzorgcentrum. 

Moederdag op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart 

In Antwerpen valt Moederdag op 15 augustus, samen met Onze-

Lieve-Vrouw Hemelvaart. Deze traditie ontstond in 1913 

dankzij Frans Van Kuyck, die als schepen van cultuur moeders 

extra erkenning wilde geven. 

Op maandag 11 augustus genoten bewoners in de kapel van een 

intiem concert ter ere van Moederdag, met rustige, 

hartverwarmende muziek die velen diep raakte. Op donderdag 

14 augustus vierden we verder met een moederdagfeest op de 
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eigen woonkernen, waar alle bewoners konden genieten van 

een samenzijn met koffie/thee en een gebakje. 

 

Op woensdag 20 augustus volgde nog een kerkuitstap met 

gebedsmoment. Samen met een groep bewoners, familieleden 

en vrijwilligers brachten we een bezoek aan de Sint-

Lambertuskerk in Ekeren-centrum. De Kerk van Sint-Lambertus 

opende speciaal voor ons haar deuren, zodat we Onze-Lieve-

Vrouwke konden gaan eren. Haar beeld stond voor de 

gelegenheid mooi vooraan in de kerk te pronken. We hielden er 

een gezamenlijke gebedsmoment, gevolgd door een persoonlijk 

moment van stilte of het branden van een kaarsje.  

De warme aanwezigheid van 

familie en mantelzorgers gaf dit 

bezoek een extra waardevol en 

intiem karakter. 
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Vaste ritmes: wekelijks vertrouwd & verbindend 

Ook in de zomermaanden gingen onze vaste activiteiten gewoon 

door, zoals bingo, zangstonde, het contactkoor, snoezelen 

én creatieve therapie. 

Wanneer het weer het toeliet, trokken we naar buiten: met de 

riksja voor een tochtje in de buurt, of richting de wekelijkse 

markt, waar bewoners genoten van het goede weer, een 

babbeltje, of gewoon de frisse lucht. 
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 VERJAARDAGEN 

01/09/1936 Maurice Deckers (Klaproosveld)                

02/09/1999 Hajar Dab Si Mohanad (p)                       

05/09/2001 Jensen Costermans (p)                  

07/09/1934 Philomene De Schepper (Irisheem)      

08/09/1926 Irena Van Gorp (Rozentuin)                    

09/09/1941 Hugo Wilbers (DVC)                     

11/09/1940 Martha Janssens (Irisheem)                  

12/09/1978 Monica Sarabando (p)                   

13/09/1942 Lisette Ponsaert (Irisheem)                 

15/09/1934 Astrid Keppens (Klaproosveld)                    

15/09/1950 Mariette Meskens (Irisheem)                         

15/09/1921 Maria De Boer (Tulpenhof)                       

15/09/1931 Martha Van den Broeck (Klaproosveld)                    

17/09/1947 Geeraard Vingeroets (Irisheem)                     

17/09/1937 Adriana Westers (Rozentuin)                  

18/091988 Milouda El Marchouhi (p)                       

26/09/1947 Kam Pui On (Klaproosveld)            

29/09/1942 Gust Ryckebosch (vr)                                 
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BEWONERSNIEUWS
 

We verwelkomen….  

Wij heten onze nieuwe bewoners van de voorbije maand van 

harte welkom en hopen dat zij zich ondertussen al een beetje 

thuis voelen.                                                                                                                                             

 

We betreuren het afscheid van… 

                                                                                                                                                     

Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming en 

 wensen hen veel sterkte toe. 

 

 

 

 

 

Frieda Clarys     Rozentuin  K 207 

Rose-Marie Vaningelgem Leliedal   K003 

Yvonne Francken   Klaproosveld  K110 

Angelina Verloo   Rozentuin  K 204 

Franciscus Van de Leur  Irisheem   K 234 

Jeanine Laenens   Rozentuin  K 205 

Octavie Verheyen   Klaproosveld  K121 

Christiane De Cort   Klaproosveld         K105 

Lea Ceelen    Tulpenhof  K126 

 

    

 

 
Agnes Jacobs     Leliedal  23/07/2025 

Margaretha Smolderen  Tulpenhof 22/08/2025 
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PERSONEELSNIEUWS 
 

Welkom 

Wij wensen hen een vlotte start toe! Dat zij zich snel thuis 

mogen voelen in ons huis. 
 

Wij verwelkomen daarnaast een nieuwe teambegeleider op 

Rozentuin, Negin Rahimi. Chantal Raas besloot na haar 

ziekteperiode een nieuwe uitdaging aan te gaan en Walter 

Penders neemt vervolgens zijn vertrouwde plek weer in op het 

gelijkvloers als stafmedewerker zorg. Hij zal ook opnieuw mee 

de opnames verzorgen.  

Op 1 september verwelkomen wij ook Inge Vriesacker, onze 

algemeen directeur in spe. Inge zal de volgende maanden 

kennismaken met onze bewoners en medewerkers en zich 

inwerken in de werking van ons woonzorgcentrum, om vanaf mei 

2026 de functie van algemeen directeur op zich te nemen.  

Inge is orthopedagoge van vorming en is de laatste 4 jaren actief 

geweest in de ouderenzorg.  Zij heeft onder andere 2 jaar bij 

WZC Christine gewerkt als woonzorgcoördinator.  Op dit 

ogenblik, werkt zij als campusverantwoordelijke in een 

woonzorgcentrum in Antwerpen.  

We heten Negin en Inge van harte welkom! 

Chloë Diricken zorgkundige Leliedal 

Regina Van Deuren zorgkundige Tulpenhof 

Inès Van Campenhout zorgkundige Irisheem 

Senada Selim Logistiek en schoonmaak 

Zimrit Jagli Logistiek en schoonmaak Tulpenhof 

Jaimon Paul logistiek medewerker Rozentuin 
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We nemen afscheid van  

Babynieuws 

 

Op 4 juli werd Annechien Somers, 

begeleider wonen en leven van 

Leliedal en onze diëtiste, voor de 

tweede keer mama. Dit keer van 

een zoontje Alexander. Grote 

broer Emiel is zeer trots en maakt 

zich klaar om voor de eerste keer 

naar school te gaan. 

 

Wij wensen haar veel familiegeluk 

toe! 

 

  Wij wensen onze langdurig afwezigen veel beterschap 

toe! 

 

Magda Franck, Hilde Groos, Ingrid Bal, 

Ewelina Chechlinska, Somia El Khattabi, 

Elisa Struyven, Kader Varol, Jasmin 

Dingemanse, Monica Sarabando, Joyce 

Van Ransbeeck, Cindy Verbeuren 

 

Chantal Raas teambegeleider Rozentuin 

Ibtissam Zeroual logistiek medewerker in de zorg 

Nina Leysen zorgkundige Tulpenhof 
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BEWONER IN DE KIJKER 

Emi Robert, geboren als Emilie op 28 april 1933 in Wilrijk, 

groeide op in een levendig gezin van acht kinderen. Ze was één 

van de jongsten: vier broers kwamen eerst, daarna vier zussen. 

Emi hoorde dus bij “de meisjesploeg” onderaan. 

Haar vader Frans runde een fietsenwinkel op de 

Boomsesteenweg, en het gezin woonde erboven. Het was een 

gezellig huishouden waar vrijheid centraal stond, vooral van 

vaderskant was er een weinig strenge hand. Emi bracht veel tijd 

door met haar oudste zus Mathilde, met wie ze vaak op straat 

speelde en het leven verkende. Vandaag zijn Emi en Mathilde de 

enige twee nog levende zussen, en hun band is nog altijd sterk. 

Emi ging naar de nonnenschool in Wilrijk, en bleef op de 

schoolbanken tot haar 17e, waar ze een opleiding snit en naad 

volgde. Daarna ging ze meteen aan de slag als naaister bij 

“Moleke” in de Nationalestraat. 

Op haar 18e leerde ze via haar 

broer, in de dancing van Wilrijk, 

de liefde van haar leven kennen: 

Michel, een goede kameraad van 

haar broer. Na twee jaar 

verkering stapten ze in het 

huwelijksbootje en al snel werd 

hun dochter Rita geboren. Ze 

verhuisden naar het Kiel, waar 

Michel werkte voor de Stad Antwerpen als keurarbeider. Toen 

Rita elf werd, verhuisde het gezin naar Schoonbroek in Ekeren. 

Vakantie en avontuur zaten hen in het bloed. Ze trokken er graag 

op uit. Eerst met de tent naar Spanje, Italië, Zwitserland, 
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Oostenrijk, enz. Later met het vliegtuig 

naar Mallorca, Turkije, Griekenland en 

zelfs exotische bestemmingen als 

Amerika, Jamaica en de Dominicaanse 

Republiek. Op haar 70e heeft Emi nog 

aan parasailing gedaan op Jamaica!! 

Toen het verre reizen wat minder werd, 

kochten ze een vaste caravan in 

Bredene, hun eigen plekje aan zee. 

Helaas werd Michel op latere leeftijd getroffen door Alzheimer. 

Emi en dochter Rita zorgden met veel liefde en toewijding voor 

hem, ook toen hij in het woonzorgcentrum verbleef. 

Na twee jaar weduwschap verhuisde Emi zelf naar ons 

woonzorgcentrum. Ze heeft een warm contact met de buren en 

bewoners en is erg geliefd. 

Emi blikt met tevredenheid terug op haar leven. Volgens dochter 

Rita is ze een ontzettend lieve en zorgzame moeder. Altijd 

vriendelijk, sociaal en makkelijk in de omgang. En dat straalt ze 

nog elke dag uit. We zijn ontzettend blij met Emi in ons midden! 
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BUITENSPORTTOESTELLEN 

Deze maand stellen we jullie twee nieuwe oefeningen voor die je 

kan uitoefenen op onze beweegtoestellen. Je kan zelf bepalen 

wanneer je komt bewegen in de beweegtuin. Probeer rustig te 

beginnen en geleidelijk aan op te bouwen. Probeer het 

regelmatig te doen en ook vol te houden, want dan zal je 

resultaat zien. Heb je nog vragen hierover dan kan je altijd bij de 

kine’s terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel: Verbeteren van de kracht, mobiliteit van de onderste 

ledematen en circulatie bevorderend. 

Hoe: Voeten op de pedalen en trappen maar. 

Aantal sets/ herhalingen: Start met 5 min. en bouw geleidelijk 

aan op tot 20 min. 

  

  

Fietsen 
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Doel: Verbeteren van mobiliteit en kracht in de schouder. In 

stand: verbeteren van het evenwicht. 

Hoe: Hef 1 arm naar boven. 

Aantal sets/ herhalingen: Begin met 2 x 5 herhalingen en bouw 

geleidelijk aan op tot 4 x 10 herhalingen. 

Vervolgens omdraaien en herhaal met de andere arm. 

  

  

Arm heffen 

Kan zowel in zit als in 

stand gedaan worden. 
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WERELD ALZHEIMER DAG 

Op zondag 21 september wordt Wereld Alzheimer Dag 

georganiseerd. Het is een dag waarop extra aandacht wordt 

gevraagd voor Alzheimer en met uitbreiding dementie, een ziekte 

die wereldwijd miljoenen mensen en hun families treft.  

Het doel is tweeledig: 

1. Bewustwording verhogen: Veel mensen kennen het 

woord 'dementie', maar weten niet goed wat het precies 

inhoudt. Er rust nog altijd een taboe of stigma op. 

2. Empathie en begrip stimuleren: Hoe kunnen we samen 

leven met mensen met dementie, hen blijven betrekken en 

ondersteunen op een warme, respectvolle manier? 

Wat is dementie eigenlijk? 

Dementie is een verzamelnaam voor een reeks symptomen die 

optreden wanneer de hersenen beschadigd raken. Het 

bekendste symptoom is geheugenverlies, maar dementie gaat 

ook gepaard met problemen in het denken, taal, oriëntatie, 

gedrag en stemming. Er zijn verschillende vormen van dementie. 

De meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer, goed voor 

zo’n 60 à 70% van de gevallen.  

Waarom warme zorg zo belangrijk is 

In een woonzorgcentrum merken we elke dag hoe belangrijk het 

is om de mens achter de diagnose te blijven zien. Elke persoon 

met dementie is uniek. Iemand is niet "zijn ziekte", maar blijft een 

volwaardig individu met een geschiedenis, voorkeuren, talenten 

en emoties. Zorgverleners, referentiepersonen dementie en 

familieleden spelen hierin een cruciale rol.  
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Goede dementiezorg betekent: 

• Aandacht voor levensverhaal en voorkeuren 

• Structuur en voorspelbaarheid 

• Zintuiglijke prikkels (muziek, geur, tast, beweging) 

• Empathische communicatie (ook als woorden minder vlot 

gaan) 

Omgaan met dementie: Praktische en warme tips 

Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt, verandert er veel 

voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. Het gedrag 

kan veranderen, communicatie verloopt anders, en dagelijkse 

handelingen zijn soms verwarrend of onmogelijk geworden. Toch 

blijft goede omgang met mensen met dementie mogelijk én 

waardevol. Hieronder enkele inzichten en tips die in de praktijk 

echt het verschil maken. 

1. Communiceer met respect en geduld 

• Spreek rustig, duidelijk en in korte zinnen. 

• Gebruik geen kinderachtige toon: behandel de persoon als 

een volwassene. 

• Stel één vraag tegelijk en geef tijd om te antwoorden. 

• Ondersteun je woorden met lichaamstaal (oogcontact, 

zachte aanraking, glimlach). 

2. Focus op het hier en nu 

• Corrigeer niet voortdurend fouten of verkeerde 

herinneringen. Probeer mee te gaan in hun beleving. 

• Als iemand zegt: “Ik moet mijn moeder nog bellen,” (terwijl 

die al jaren overleden is), kan je antwoorden: 

“Wil je me vertellen over haar?” in plaats van “Ze is toch al 

dood.” 

3. Sluit aan bij hun wereld 

• Ga in op levensverhalen, oude foto’s, muziek of vertrouwde 

geuren. 
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• Praat over vroeger, wanneer het kortetermijngeheugen 

moeilijk werkt. 

• Herhaal gerust informatie, maar met zachtheid en zonder 

frustratie. 

4. Vermijd overprikkeling 

• Te veel lawaai, drukte of nieuwe indrukken kunnen 

verwarrend zijn. 

• Creëer een veilige en herkenbare omgeving met vaste 

routines en structuur. 

5. Zie de persoon, niet alleen de ziekte 

• Achter de symptomen blijft een mens met gevoel, 

herinneringen en waardigheid. 

• Gebruik hun voornaam, herinner je hun gewoontes, weet 

wat hen blij maakt. 

• Kleine gebaren maken een groot verschil: een hand 

vasthouden, een glimlach, een liedje samen zingen. 

“Het gaat er niet om wat je zegt of doet, maar hoe je iemand 

laat voelen. Dáár blijft iets van hangen.” 

Tot slot: een oproep tot verbinding 

Dementie is meer dan een medische aandoening. Het is een 

sociaal-maatschappelijk verhaal dat ons allemaal aangaat. Op 

Wereld Alzheimer Dag staan we samen stil bij mensen met 

dementie, hun naasten, én al diegenen die elke dag opnieuw 

zorgen met liefde, geduld en respect. Of je nu werkt in de zorg, 

vrijwilliger bent, familie, of gewoon een buur: we hebben allemaal 

een rol te spelen. 

Want dementie raakt ons allemaal. 
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ZOMERVERHAAL 
 

De avonturen van mijnheer De Vries  

Een fictief verhaal gebaseerd op levensechte gebeurtenissen.  

Zomerse verwarring 

Deel 2: Een zonnige wending 

De zon stond alweer hoog aan de hemel boven 

woonzorgcentrum De Lentehof. De zomerse uitstap van vorige 

week naar 't Koffiehuisje was nog het gesprek van de dag, vooral 

het moment waarop Maurice per ongeluk de sjaal van een 

andere cafégast had meegenomen. Gelukkig had hij zich 

charmant uit de situatie gered, zoals alleen hij dat kon. 

In de leefruimte zaten Maria en meneer De Vries aan de 

leestafel. Maria bladerde in een tijdschrift, terwijl De Vries een 

kruiswoordraadsel invulde. “Er staat hier een artikel over 

modetrends voor heren van boven de zeventig,” zei Maria met 

een glimlach. “Zou iets voor Maurice zijn.” De Vries keek op over 

zijn bril. “Maurice heeft zijn eigen trend. Wat hij draagt, durft 

niemand anders.” 

Precies op dat moment kwam Maurice binnengewandeld, deze 

keer in een felgeel hemd met tropische palmbomen. Zijn rieten 

hoed stond iets scheef en in zijn hand had hij een pakje. 

“Goeiemiddag, kunstminnende vrienden!” riep hij uit. “Ik heb een 

verrassing.” 

Maria keek nieuwsgierig op. “Wat voor verrassing?” Maurice 

legde het pakje op tafel en knipoogde. “Laat ik zeggen dat ik een 

kleine creatieve ingeving had na ons vorige uitstapje.” 

Emma kwam net binnen met een dienblad koffie. “O jee. Wat heb 

je nu weer bedacht, Maurice?” Hij opende het pakje. Erin zaten 

tien uitnodigingen, versierd met tropische bloemen en grote, 
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sierlijke letters: “Zomerse Soirée met Poëzie – in de tuin van De 

Lentehof.” 

“Een poëzieavond?” vroeg meneer De Vries met opgetrokken 

wenkbrauw. “Met ijsjes!” riep Maurice enthousiast. “We brengen 

een ode aan de zomer, aan het leven, aan elkaar!” “En wie gaat 

die poëzie voordragen?” vroeg Maria. “Of moeten wij plots ook 

sonnetten schrijven?” Maurice hief zijn handen op. “Vrees niet, 

madame. Iedereen mag meedoen, maar ik zorg voor de 

hoofdattractie. Ik breng zelfgeschreven zomerpoëzie, live 

gebracht bij zonsondergang.” Emma glimlachte. “Het klinkt 

eigenlijk best gezellig.” 

Els, die inmiddels was komen binnenwandelen, keek even op het 

kaartje. “Wanneer wil je dit doen, Maurice?” “Vrijdagavond, bij 

goed weer. Buiten in de tuin, met lampionnetjes en een 

verfrissend drankje. En ik heb Emma al lief aangekeken om te 

helpen.” Emma lachte. “Hij heeft puppy-oogjes, wat kon ik doen?” 

Vrijdagavond. De tuin van De Lentehof was versierd met vrolijke 

lampionnen. Stoelen stonden in een halve cirkel en Maurice liep 

zenuwachtig heen en weer met zijn papieren. De bewoners 

druppelden binnen, vrolijk gekleed met zonnehoedjes en 

zomerse sjaaltjes. Maria zat vooraan met een waaier, meneer De 

Vries had zich laten overhalen tot een zomerse pet, en Emma 

deelde verfrissende drankjes uit. “Mag ik even uw aandacht?” 

riep Maurice, toen iedereen zat. “Welkom op de eerste, en 

hopelijk niet de laatste, zomerse soirée!” Er klonk applaus. 

Maurice hief zijn blad. “Ik begin met een ode aan het ijs.” 

Hij begon te declameren over smeltende bollen, kleverige 

vingers en kinderherinneringen. Daarna volgde een gedicht over 

de geur van zonnecrème, en ten slotte een “lyrische lofzang op 

de liefde in het ouder worden.”  
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De bewoners luisterden geboeid. Zelfs meneer De Vries moest 

grinniken bij een couplet over “rimpels als zonnestralen.” Verder 

volgden nog enkele leuke gedichtjes die werden voorgedragen 

door enkele moedige bewoners en Emma sloot af met een 

eenvoudig liedje op gitaar. 

Toen de zon onderging en de lampionnetjes zacht begonnen te 

gloeien, keek meneer De Vries om zich heen. “Je moet het 

Maurice nageven,” zei hij tegen Maria. “Hij zet de boel op stelten, 

maar het is nooit saai.” Maria knikte. “Precies wat we nodig 

hadden deze zomer.” 

En terwijl de bewoners langzaam terugkeerden naar binnen, met 

een laatste lik aan hun ijsje en een glimlach op hun gezicht, bleef 

Maurice even staan onder de sterrenhemel. “Zeg Maurice,” zei 

Emma. “Volgend jaar nog eens zo’n soirée?” Hij knikte plechtig. 

“Als jullie het aandurven... zeker weten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


